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Binnenkort vieren we Pasen, het 
grootste en belangrijkste feest 
van het kerkelijk jaar. Veel mensen 
denken dat Kerstmis het belang-
rijkste feest is, maar dat is niet zo. 

Met Kerstmis was er iets heel 
bijzonders: God zelf kwam als mens 
op aarde. We zien een mensenkind. 
Maar dat mensenkind liet met Pasen 
zien hoe bijzonder het was. Toch 
zijn er overeenkomsten. Ik zal er een 
aantal noemen: Jezus kwam met 
Kerstmis in de nacht op aarde en de 
engelen verkondigden dat nieuwe 
leven. Met Pasen verrees Jezus in de 
nacht en engelen zeiden bij het graf 
dat Hij was verrezen. 

Een bijzonder nieuw leven kwam 
met Kerstmis op aarde tot vreugde 
van ieder die het Kindje zag. 
Met Pasen kwam er een nieuwe 

mogelijkheid tot eeuwig leven tot 
vreugde van iedereen. 
Met Kerstmis werd er gesproken 
over de vrede op aarde voor allen 
van goede wil. Christus verrees met 
Pasen en begon elke verschijning 
met zijn wens tot vrede. Kerstmis 
zegt de mensen veel vanwege de 
bijkomende zaken als de lichtjes, 
de versierde boom en de donkerte 
buiten. Ook het samenzijn en de 
gemeenschappelijke maaltijd geeft 
het kerstfeest een bijzonder cachet.
De kerststal spreekt tot de verbeelding 
van veel mensen en de vertedering 
van het Kindje in de kribbe draagt er 
ook veel aan bij. 
Pasen kent alleen de doorgegeven 
lichtjes, aangestoken aan de 
nieuwe paaskaars, als symbool 
van het doorvertellen van de blijde 
boodschap. Er is geen versierde 
boom, alleen een leeg kruis. De 
donkerte buiten beleeft men alleen 
als de viering later op de avond is. Het 
samenzijn wordt minder gepromoot 
en de opgestane Heer kent bijna 
niemand meer. Het is verworden tot 
een feest waar men spreekt over een 
nieuwe lente, gesymboliseerd door 
eieren. 
Anno 2025 zeggen de mensen bij 
de vraag wat Kerstmis eigenlijk voor 
feest is, dat december de feestmaand 
is met Sinterklaas, de gezellige 
kerstdagen en het feestelijk oud en 
nieuw. Dat er zo’n bijzonder Kind is 
geboren, dat weet men vaak niet meer.  

Bij de vraag naar Pasen heeft men 
het over het lentefeest en einde van 
de winter. Dat dit de belangrijkste 
gebeurtenis in het hele bestaan van 
de schepping is, weet bijna niemand 
meer. 
Wat is onze wereld toch arm 
geworden! Wat is er voor de jeugd 
van nu een boel verloren gegaan! 
Gelukkig mogen wij in God geloven 
als liefhebbende Vader, die zoveel 
van zijn schepselen houdt, dat Hij zelf 
naar ons toekwam om een eeuwig 
leven mogelijk te maken. 

Gelukkig heeft de Kerk ingezien 
dat niet iedereen kan weten wat 
hen nooit is bijgebracht. Zij heeft 
in het concilie van de vorige 
eeuw verklaard, dat volgens haar 
opvatting iedereen in de hemel 
kan komen, die volgens zijn of haar 
overtuiging zo goed mogelijk leeft. 
Dit geeft vertrouwen en hoop voor 
toekomstige generaties! 

Maar al degenen die nog wel mee 
hebben gekregen wat Kerstmis/
Pasen/Pinksteren betekenen, wat 
Gods komst op aarde voor ons is, 
wat de mogelijkheid tot vergeving en 
eeuwig leven na de dood inhoudt, 
hebben eigenlijk ook de taak, waar 
het maar kan daarvan te getuigen. 
Dus als je in de gelegenheid bent dat 
te doen: praat daarover.  

Zalig Pasen! 

Pasen is opstaan
Door: aalmoezenier 

Paul Versteegh

F| Freepik
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Voor iemand die niet is opgegroeid met 
carnaval blijft het bijzonder om te zien dat 
doorgaans doodgewone mensen ineens 
omgetoverd zijn tot de meest ludieke perso-
nages en zich vrij en ongeremd voelen om 
te doen wat ze willen.

Maar omdat er verhalen rondgaan dat er eens 
per jaar een pastoor op het altaar staat die zo 
“unne tonproater há kenne zén” werd het tijd 
om zelf maar eens te gaan kijken. Normaal 
gesproken kom ik pas een paar minuten voor 
aanvang binnen, want meer is ook niet nodig, 
maar nu dacht ik er verstandig aan te doen wat 
vroeger te gaan zodat ik zeker een zitplekje zou 
hebben. Maar bij aankomst is het buiten al een 
drukte en voor de ingang staan allerlei mensen 

van diverse pluimage (letterlijk). Binnen is het 
al snel duidelijk wie de carnavalsvierders zijn 
(netjes in passende kledij, al heb ik soms geen 
idee wat het voorstelt) en wie de gewone 
bezoekers zijn. Die komen in hun normale 
zondagse (of doordeweekse) kleren. Beide 
pikken elkaar er zo uit.

Gelukkig is de kerk bij uitstek geschikt voor 
blaasmuziek en dat ontbreekt niet in deze mis. 
Een mooie toevoeging aan de gezelligheid 
van deze viering. En na openingswoorden 
en gebeden begint pastoor Pieter aan de 
preek. Alhoewel het niet echt een preek te 
noemen was. Een heerlijke aaneenschakeling 
van moppen en humoristische verhalen, wat 
steeds opnieuw gelach uitlokt. En dat mag 

in de kerk, zeker nu. De mensen in de kerk, 
carnavalsvierder en vaste bezoeker, iedereen 
geniet van de mis en na een paar coupletten zit 
ook het refrein er eindelijk in:
Carnaval, Carnaval,
Leef je leven en zoek rust in deze stal.

Het is geweldig hoe onze pastoor deze mis 
voorbereid en zelf evenveel plezier heeft 
als de mensen in de kerk. Met zijn passie én 
liefde voor carnaval weet hij als geen ander 
carnaval van de verenigingen te verbinden met 
carnaval van de kerk. Laten zien dat je als kerk 
en pastoor tussen de mensen staat. Daar heb 
ik enorm respect voor. En ik heb genoten van 
deze heerlijke Carnavalsmis. Volgend jaar weer!

Voor iedereen die de Carnavalsmis gemist heeft
St. Luciakerk: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2224/events/recording
/174090600002224
St. Trudokerk: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2223/events/recording
/174082320002223 

Of ga naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek 
op Helmond en de kerk waarvan u de dienst 
wilt terugkijken. Kijkt u wat later en ziet u de 
gewenste datum niet staan, kijk dan onder de 
naam van de kerk bij ‘uitzendingen’, hier ziet u 
alle uitzendingen tot een jaar terug.

Karin Snijders

De Carnavalsmis 
met pastoor Pieter

F | Patrick van Mierlo
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Kupanda2Grow is een uitvloeisel 
van de ruim dertig jaar dat de Stip-
houtse missionaris (ome) Driek 
Rooijakkers in het woongebied 
van de Maasai in Kenia werkte. 
Hij bouwde er samen met de 
plaatselijke bevolking schooltjes, 
kerken en hielp waar hij kon met 
het verbeteren van de leefomstan-
digheden. Het woongebied van 
de Maasai met de drie dorpen Le-
mek, Abossi en Mulot is zanderig, 
vrij kaal, enorm heet, en door zeer 
slechte wegen moeilijk begaan-
baar. 

Betrokkenheid van lokale mensen is 
uitgangspunt bij alle projecten van 
Kupanda2grow.com en ook daar 
herken je de hand van ome Driek.
De Maasai mensen wonen in lemen 
hutjes met golfplaten dak, zijn arm 
met nauwelijks werk in de omgeving, 

maar ondanks alles hartstikke 
vriendelijk en bereid om te delen.
Jan van den Bijgaart en Hans 
Rooijakkers zijn afgelopen januari 
2 weken op bezoek geweest in dit 
afgelegen gebied. Ze zijn nog onder 
de indruk van de reis en raken niet 
uitgepraat over de ervaringen. “Zelf 
leren wij hier ook van, met weinig 
kun je heel tevreden zijn”

In een gehuchtje van het dorp 
Lemek genaamd Keneti gaan we ons 
volgende project uitwerken: Opvang 
en opslag van regenwater vanaf de 
daken van schoolgebouwen. Water 
is van het allergrootste belang in 
deze gebieden. Om de scholen en 
omgeving te voorzien van schoon 
water is nog steeds een enorme 
uitdaging.

Met gezamenlijke inspanningen 
kunnen we betere levensomstandig-
heden creëren voor onze medebur-
gers en hun toekomstige generaties .

Mogen we op U rekenen met 
een bijdrage aan de plaatselijke 
vastenactie ten goede van dit project?
Bestuur en commissie leden van 
Kupanda2grow zijn stellig als ze 
vertellen dat elke gesponsorde euro 
ook daadwerkelijk aan projecten 
wordt besteed. We hopen op 
blijvende steun uit Stiphout en 
omgeving voor de projecten in Kenia 
en zijn natuurlijk dankbaar voor 
wat we tot nu toe hebben kunnen 
realiseren. Samen maken we de 
wereld een beetje beter speciaal in 
de vastentijd.

Wij danken de parochie voor deze 
medewerking aan onze projecten!

Vastenactie parochie 
Damiaan de Veuster

in samenwerking met 
Kupanda2grow

Er lijkt een groeiende interesse te 
zijn onder jongeren en jongvol-
wassenen voor het Katholieke ge-
loof. Verschillende bisdommen in 
Nederland melden dat meer jon-
geren contact zoeken met de Kerk, 
vaak vanuit een behoefte aan zin-
geving en diepgang. Het blijkt 
dat veel van deze jongeren geen 
kerkelijke achtergrond hebben. Zij 
komen soms na een persoonlijke 
ervaring of zoektocht naar spiritu-
aliteit in contact met de kerk. De 
twintigjarige Coen van Veghel be-
sloot ook om zich te laten dopen. 
Dit is gebeurd in de St. Luciakerk 
op zondag 24 november, tijdens 
het Hoogfeest van Christus, de 
laatste zondag van het liturgisch 
jaar. Hij was daarin niet alleen: 
samen met vier jongvolwassenen 
werd hij gedoopt, ontving het 
Vormsel en de Eerste Communie. 
Ik vroeg Coen of hij kon aangeven 
hoe hij tot zijn beslissing kwam. 

Coen vertelt dat hij niet Katholiek 
is opgevoed. Hoewel zijn ouders 
wel Katholiek waren, hebben ze 
hem niet laten dopen. Hij ging naar 
basisschool ’t Baken, een katholieke  
school, maar hij herinnert zich niet dat 
daar veel aan godsdienstonderwijs 
werd gedaan. Hij is meer over het 
geloof gaan nadenken toen zijn neef 
Kane, waar hij een bijzondere band 
mee had, besloot om zelf uit het 
leven te stappen. “Ik heb vele hele 
fijne gesprekken met hem gehad. 
We hadden een hele goede band 
samen en hij leed jarenlang aan een 
psychische ziekte. Met hulp van de 
stichting ‘In Liefde Laten Gaan’ heeft 
hij een euthanasietraject gehad en we 
hebben de laatste weken heel veel 
lol gehad en hij is rustig ingeslapen. 
Maar toen ging ik denken: Is dit het 
nu? Als iemand zo rustig kan blijven 
als hij gaat overlijden, dan moet er 
toch iets meer zijn? Hij is met zo’n 
rust gegaan, hij móet wel op een 
betere  plek zijn en ik weet zeker dat 
hij beloond is met een plekje in de 
Hemel. Ik heb ook gezegd dat ik trots 
op hem ben. Vanaf die tijd ben ik een 
paar keer naar de H. Mis gegaan in 
de St. Luciakerk, mijn vader heeft me 

een paar keer vergezeld. Toen ik een 
bezoek bracht aan mijn oudtante 
Cissy, heeft ze me verteld hoe trots 
ze was, dat ik naar de kerk ging en 
of ik in contact wilde komen met de 
pastoor, om met hem te praten over 
het geloof. Dat heb ik gedaan en ik 
heb een paar bijeenkomsten gehad 
met Marjelein en met pastoor Pieter 
en daarna met enkele anderen die 
ook belangstelling hadden voor het 
geloof, een traject ingegaan. Voor 
het toedienen van het Vormsel moest 
de pastoor toestemming krijgen 
van de bisschop en toen zijn we 
uitgenodigd bij bisschop De Korte 
in ’s Hertogenbosch en hebben 
we van hem de zegen ontvangen. 
Tijdens een ‘gewone’ H. Mis op 24 
november 2024 zijn we toen met 
drieën gedoopt, hebben we met z’n 
vijven het Vormsel en de Communie 
ontvangen. De Mis was prachtig: er 
was speciaal een koor uitgenodigd, 
dat prachtig zong. We hadden familie 
en vrienden uitgenodigd en er waren 
zelfs collega’s van mij aanwezig. Ik 
ben heel erg blij dat ik het gedaan 
heb. Het voelt als een bevestiging 
dat ik erbij hoor, een persoonlijke 
bevestiging dat je met vol vertrouwen 
Katholiek bent geworden.” 

Weet Coen misschien waarom 
er de laatste jaren meer jongeren 
zich aansluiten bij de Katholieke 
kerk? “Mensen zoeken toch een 
soort houvast en de kerk is meer 
toegankelijk geworden. Het is ook 
gemakkelijker om het geloof te 
verspreiden. Inmiddels zijn er filmpjes, 
series, boeken en jongerenfestivals. 
Bijbelse verhalen worden inmiddels 
als stripboek aangeboden, dat leest 
een stuk gemakkelijker dan de 
gewone bijbel. Fijn om het leven van 
Jezus in beeld te kunnen zien. Dat 
geeft mij motivatie om het geloof te 
verkondigen. En meer jongeren naar 
de kerk? Er vraagt toch ook niemand 
waarom er meer jongeren naar de 
Moskee gaan? Dat vindt toch ook 
iedereen gewoon? Dat ik naar de 
kerk ga en geloof in God is gewoon 
een onderdeel van mijn leven.”

Tekst Anja Donkers

Coen liet zich dopen 
en vertelt waarom
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Omdat iedereen anders is...
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Wanneer u verzekerd bent 
bij Ardante, ASR, DELA, 

Monuta of ergens anders 
kunt u ook voor ons kiezen.

Vraag nu 

een gratis 

invulboekje 

aan

Met eigen 
crematorium

Helmond - Beek en Donk - Deurne
Dag en nacht bereikbaar op 0492 31 95 33

Het afscheid in vertrouwde handen.

Amore uitvaartverzorging
Koningsplein 24 - 5721 GJ AstenKoningsplein 24 - 5721 GJ Asten
tel. 0493-381554 - www.uitvaartamore.nltel. 0493-381554 - www.uitvaartamore.nl
dag & nacht bereikbaar

info   desterschoonmaak.nl

www.desterschoonmaak.nl

Op 8 februari 2025 werd in ‘De Basiliek’ in Veenendaal een landelijke conferentie 
gehouden over de missionaire parochie. Het idee van de missionaire parochie is 
ontstaan naar aanleiding van het boek Divine Renovation (‘Als God renoveert’) 
van de Canadese priester James Mallon.

In De Basiliek hadden zich bijna 1000 enthousiaste pastores en vrijwilligers verzameld 
rond het thema ‘Blijf in Mij’, naar aanleiding van de bijbeltekst “Ik ben de wijnstok en 
jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.” 
(Johannes 15, 5).

De dag begon met een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. Liessen van 
het bisdom Breda. Na een korte pauze was het de beurt aan de hoofdspreker. Dit was 
Johannes Hartl, een Duitse theoloog. De kern van zijn betoog was: het belangrijkste is 
om het belangrijkste het belangrijkste te houden. Dus moet het in de parochies gaan 
over God en het evangelie.

Na de lunch, waarbij ruimte was voor ontmoeting, volgden er drie workshops. Thema’s 
hierbij waren: tijd maken om te bidden, de drie kernpunten van een missionaire 
parochie, en goed leiderschap. 

De dag werd afgesloten met een plenaire bijeenkomst in de zaal. Parochies uit 
verschillende delen van het land gaven inspirerende voorbeelden van hoe de missionaire 
parochie hen helpt om nieuwe mensen aan te spreken. Ook was er muziek en konden 
deelnemers samen bidden.

Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft Mari Braakman, een van de deelnemers 
vanuit de Damiaanparochie, enkele praktische tips samengesteld over hoe wij zelf 
vrucht kunnen dragen. Aansluitend bij het thema van de conferentie, vroeg Mari zich af 
wat we in het leven van alledag kunnen doen om “In Hem te blijven.”

Dit kan al met kleine dingen, denkt Mari, want kleine veranderingen kunnen het begin 
zijn van kleine vruchten. Reserveer bijvoorbeeld in je agenda tijd en plek voor God, voor 
jou alleen of juist samen met gezin, familie of anderen. Lees de Bijbel in combinatie met 
gebed of creëer gebedsmomenten met rustige muziek. Schrijf de intenties op waarvoor 
je wil bidden. Bid voor het eten en kijk ’s avonds eens terug op de dag: wat ging er mis 
en kun je veranderen? En wat ging er goed om dankbaar voor te zijn?

“Het is alsof je wilt afvallen,” zegt Mari. “We lezen veel boeken, we volgen influencers 
en kijken naar sociale media. Ons hoofd zit vol met sporten, maar als we niet sporten, 
gebeurt er niets. Zo is ook met ons geestelijk leven: wij moeten het beoefenen om ‘in 
Hem te kunnen blijven’ en vrucht te kunnen dragen.”

Het zijn kleine zaadjes op weg naar een vruchtbare, missionaire parochie. De eerste stap 
ligt bij onszelf en bij gebed voor de parochie – zoals ook Johannes Hartl de deelnemers 
op het hart drukte – waarna andere stappen kunnen volgen.

Tot slot was het heel bemoedigend om te zien hoeveel mensen in de Nederlandse 
parochies hart hebben voor geloof en parochie. Mensen die er ook in deze tijd, of juist 
in deze tijd, de schouders onder willen zetten om het geloof door te geven, vooral aan 
hen die er nog niet bekend mee zijn. 

Een hoopvolle bijeenkomst!   Mari Braakman

Conferentie 
‘Missionaire parochie’
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Onbegrijpelijk
Zo startte een fabrieksmatige moord op 
miljoenen mensen in een netwerk van 
doorgangs- en vernietigingskampen over 
geheel Europa. De omvang van het lijden en het 
verdriet van de kampslachtoffers is voor normale 
mensen niet te vatten. Hoe is het mogelijk dat 
mensen andere mensen zoiets aandoen? 

Raadsel
Wij stuiten hier op het raadsel van het kwaad. 
Het kwaad is als een parasiet die inbreekt en 
het goede van schepping rooft. De explosie van 
kwaad in nazi- Duitsland maakt ons sprakeloos. 
Het stelt ook indringende vragen aan ons geloof. 

Waar was U
Waar was God in Dachau, in Auschwitz en al die 
andere oorden van de dood? Waar was God in 
Westerbork? Hier in het dunbevolkte Drenthe 
werden uiteindelijk 100.000 Nederlandse joden 
verzameld en naar de vernietigingskampen 
gestuurd. Bijna iedereen kwam om het leven. 

Sterk geloof
Het lijden in de kampen heeft het geloof 
van veel slachtoffers aangevochten. Nood 
leert vloeken. Menigeen verloor de band 

met de God omdat Hij leek te zwijgen. Maar 
andere kampbewoners hielden vast aan hun 
Godsgeloof. Hùn nood leerde hen bidden. 
Geen aardse macht, ook niet het geweld van de 
nazi’s, kon hun Godsvertrouwen kapot maken. 

Onoplosbaar
Ikzelf herken de sprakeloosheid als je stilstaat bij 
het onmetelijke lijden van zoveel mensen. Het 
geheim van het kwaad is geen raadsel dat je 
kunt oplossen. Rond het thema van het kwaad 
onder mensen krijg je de cirkel nooit rond. 

Alles delen
Maar als katholiek christen krijg ik wel hulp bij 
het in het reine komen met het kwaad en het 
lijden, ook in mijn eigen leven. Ik concentreer 
mij op Gods openbaring in Jezus. Jezus is 
de Emmanuel d.w.z. God met ons. Als mens 
heeft Hij alles met ons willen delen. Ook onze 
doodsangst en onze dood. 

Solidariteit
Op Golgota is God in de diepte van het 
menselijk lijden afgedaald. God solidair met 
lijdende mensen. Maar het kruis is niet het 
laatste woord. De menselijke ervaring leert dat 
wij midden in het leven door de dood omgeven 

zijn. Maar christenen zijn zo eigenwijs om dat 
om te draaien en te durven zeggen: Midden in 
de dood zijn wij door het Leven omgeven. 

Licht
Het is Pasen geweest. Het licht is sterker dan 
de duisternis. Onze God is sterker dan de dood. 
Vanuit dat geloofsvertrouwen kan de christen 
leven, vaak met vallen en opstaan. Veel 
christenen herkennen zich ondertussen in een 
liedtekst van Willem Barnard: 
Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
Sinds Hij eens de wolven sloeg?
(GvL 500) 

Waarom?
Want de wolven van het kwaad zijn nog om ons 
heen. Ook na Pasen weten wij van de realiteit 
van Goede Vrijdag. Het kruis staat nog midden 
in de wereld. Tegen die achtergrond denk ik aan 
de woorden van de theoloog Romano Guardini 
op zijn sterfbed:“ Bij het laatste oordeel zal ik 
mij niet alleen laten ondervragen, maar ook zelf 
vragen stellen, onder andere deze: Waarom, 
God, die verschrikkelijke omwegen naar het 
heil?” 

Zijn nabijheid
Er is geen gemakkelijk antwoord op het kwaad 
in de geschiedenis en het lijden in eigen leven. 
Het is echter een grote troost te mogen weten 
dat bij alle omwegen Christus ons nabij wil zijn. 
Evenals ieder ander mens zijn ook christenen 
nog onderweg. Wij mogen hopen en bidden 
dat ons beperkt begrijpen wordt omsloten 
door geloof. De heerschappij van God over het 
kwaad is nog niet openbaar. Op Pasen is in alles 
voorzien maar veel blijft nog verborgen. Dat is 
de situatie, ook na de komst van Christus. 
Maar het is genoeg om uiteindelijk met de 
dichter te kunnen zeggen: 
God gaat zijn ongekende gang 
vol duistere majesteit 
zijn duistere voorzienigheid 
verhult zijn mild gelaat. 
De knop is bitter, is begin 
De bloem wordt licht en puur. 
Godzelf vertaalt de duisternis 
in eindlijk eeuwig licht 
(LvdK, 447) 

Wij bidden God om meer geloof. 
Mgr G. de Korte

Tachtig jaar 

vrijheid 
In de vorige eeuw heeft het kwaad in Europa een afschuwelijk gezicht 
gekregen in het nationaal socialisme. Hitler en de zijnen waren vervuld 
van haat jegens met name het joodse volk. Joodse mensen werden 
aanvankelijk uit het openbare leven gebannen. Maar het bleef niet bij 
isolatie en uitsluiting. Joden moesten worden uitgeroeid. Alle middelen 
van wetenschap en techniek werden voor dat vreselijke doel ingeschakeld. 

Mgr Gerard de Korte. F| Bisdom Den Bosch

Al decennia lang wordt er in parochies op 
verschillende dagen en tijden catechese 
gegeven aan kinderen. Dit gebeurt vooral 
rond Eerste Communie en Vormsel. Voor 
ouders is er helaas weinig of geen aanbod. 
In onze parochie gaat daar in het volgende 
werkjaar/ schooljaar verandering in komen. 
Wij gaan catechese aanbieden voor kinde-
ren én hun ouders samen. Dit gaan we doen 
op zes familiezondagen verspreid over de 
maanden september, oktober en november 
2025 en januari, februari en maart 2026.

Op deze zondagen krijgen ouders en 
kinderen van alle leeftijden (tussen 0 en 15 
jaar)  catechese aangeboden rond één thema, 
maar wel ieder op hun eigen niveau en in hun 
eigen leeftijdsgroep. Elke leeftijdsgroep wordt 
begeleid door ten minste twee vrijwilligers.
Hoe gaan deze familiezondagen er concreet 
uitzien: we starten samen met een familieviering 
in de St. Luciakerk om 10.00 uur. Daarna steken 
we de straat over om bij Alphonsus een kopje 

koffie/ thee te drinken en voor de kinderen is 
er ranja. Om 11.15 uur gaat iedereen met zijn/
haar eigen leeftijdsgroep aan de slag met een 
activiteit rondom het thema van die zondag, 
onder begeleiding van de vrijwilligers. Rond 
12.00 uur ronden we de catechese in de 
groepen af en genieten we aansluitend samen 
van een eenvoudige lunch bij Alphonsus. Na 
de lunch, die tot uiterlijk 13.00 uur duurt, gaat 
iedereen weer naar huis.
In deze familiezondagen is ook de 
voorbereiding op de Eerste Communie en het 
Vormsel opgenomen. Dit betekent dat voor 
de Eerste Communie en het Vormsel geen 
aparte voorbereidingsbijeenkomsten meer 
georganiseerd worden, maar dat aanwezigheid 
op de familiezondagen hiervoor in de plaats 
komt. 

Wij hopen met deze familiezondagen meer 
verbondenheid en betrokkenheid te creëren 
binnen onze parochie. Wij nodigen dan ook 
iedereen van harte uit om aan te sluiten!

Familiepastoraat

Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond 
info@bremink.nl • www.bremink.nl  
0492 317420

• Administratieve 
 dienstverlening

• Fiscale dienstverlening

• Starterbegeleiding

www.damiaanhelmond.nl
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
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WWW.HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR JOU

Of je nu een woning
 wilt verkopen, 

hulp zoekt bij aankoop 
of een gedegen taxatie  
nodig hebt, aarzel dan 

niet om ons 
te bellen. 

 We komen 
graag bij je 

langs. 

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Volgens Jan Stuyt SJ kunnen wij niet meer 
over onze religieuze ervaringen praten. ‘En 
dat is een regelrechte ramp.’ Hij ziet dat het 
haperen van de geloofsoverdracht boven-
dien een hardnekkig verdriet meebrengt. 
Menige grootvader en grootmoeder, peet-
tante of peetoom loopt deze weken met 
een klein maar hardnekkig verdriet: ons 
kleinkind, ons petekind doet geen eerste 
communie. Waarom nou niet, dat is toch 
mooi? Maar ze zeggen het aan niemand. 
Als de mensen zouden doorvragen waarom 
dat verdriet doet, staan de meesten met een 
mond vol tanden. Het verdriet wordt niet 
gedeeld maar verstopt. 

De grootouders praten er niet over, ook al zien 
ze dat ze niet de enige zijn. Ze praten er niet 
over, want ze hebben de woorden niet. Ze 
willen niet versleten worden voor ouderwets of 
vroom – stel je voor. 

Je wilt niet dat anderen gaan lachen
Maar ze hebben mooie herinneringen aan 
hun eigen eerste heilige communie. Niet alleen 

het familiefeest en de cadeautjes, maar ook 
de voorbereiding en het gebeuren in de kerk. 
Dat was voor menigeen wat genoemd wordt 
‘een religieuze ervaring’, en zoiets goeds gun je 
de kinderen ook. Tegelijk heeft bijna niemand 
woorden om te zeggen wát ze dan hebben 
meegemaakt. De enkeling die het wel kan 
zwijgt, zelfs in het eigen gezin, want het is wel 
heel erg persoonlijk en kwetsbaar, en je wilt niet 
dat anderen er om zouden lachen.

We zijn niet meer in staat om met elkaar over 
onze religieuze ervaringen te praten en dat is 
een regelrechte ramp. Als je er niet over kunt 
praten, kun je het ook niet doorgeven en kun 

je er ook niet over nadenken. Velen blijven 
daarom steken in het kindergeloof van toen 
(dat toen prima was), en als dat kindergeloof 
niet meer past bij het ouder worden, laten ze 
het achter zich. Niet iedereen groeit door naar 
een volwassen geloof. 

Hoe gaan die kinderen zelf geloven? 
Daar zitten ze dan, die jonge grootouders en 
peetouders: ze kennen de vreugde van het 
geloof, en wie weet zijn ze zelfs gegroeid in het 
omgaan met geloof en kerk. Maar wie praat 
daar wel eens over met een ander, of met zijn 
eigen kinderen? Op school gebeurt het te vaak 
alleen vanuit de buitenkant: moslims geloven 
zus, christenen geloven zo, en dat is allebei oké. 
Maar wie neemt de kinderen mee op een weg 
om zelf te geloven wanneer hun eigen ouders 
dat niet doen? Niemand. 

Toen ik hierover nadacht, kwam mijn eigen 
eerste communie terug in mijn herinnering. Ik 
was blij dat ik met mijn nog geen zeven jaren 
al mee mocht doen en dat Jezus er ook voor 
mij was. Bij het vormsel rond mijn dertiende 

was het minder de band met Jezus, maar wel 
het weten dat je nu meetelt in de kerk waar 
de mensen zijn die ook iets met Jezus hebben. 
Twee keer als kind je bewust zijn van ‘het 
heilige’, en blij dat je erbij mocht zijn. 

Geen geloofsvervolging, 
maar onverschilligheid
Ik vroeg mij af of het Nieuwe Testament er iets 
over te zeggen had, maar ik kon het niet vinden. 
Het Nieuwe Testament is geschreven is een 
tijd van groei van de kerk en van vervolging 
van christenen. Wij hebben in onze streken te 
maken met krimp en met onverschilligheid. Dat 
is heel wat anders.  
Daar zitten we dan met onze ervaringen, met 
ons verlangen om het goede te delen, en onze 
onmacht om wat ons zo ter harte gaat over te 
dragen. Kunnen we het er eens samen over 
hebben? Kunnen we weer leren om over onze 
eigen weg in het geloof te praten? Alleen in 
een gesprek met elkaar kunnen we woorden 
vinden en woorden oefenen, en de durf laten 
groeien om het aan anderen te vertellen. De tijd 
van de eerste communies is niet voor niets in de 
weken rond Pinksteren: de Geest zal wel een 
handje helpen. 

Jan Stuyt SJ, jezuïet (Ignis webmagazine) 

F| Bart v.d. Aa

‘Ons kleinkind doet geen eerste communie’

De tijd van de eerste communies is 
niet voor niets in de weken 

rond Pinksteren: de Geest zal 
wel een handje helpen.

Dat was voor menigeen wat 
genoemd wordt ‘een religieuze 

ervaring’, en zoiets goeds gun je de 
kinderen ook.
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Natuursteenbedrijf 
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.

Veel activiteiten in de parochie zijn niet altijd 
zichtbaar, maar dat betekent niet dat er niet 
hard gewerkt wordt! 

In de afgelopen maanden hebben 21 kinderen 
zich voorbereid op hun eerste communie. Aan 
de hand van het project ‘Wat een geluk’ zijn zij 
op weg gegaan. In zes stappen leren zij (meer) 
over Jezus en over de verhalen uit de Bijbel. 
Ook kijken we samen wat die Bijbelverhalen 
betekenen en hoe ze passen in ons eigen leven. 
We praten ook over de viering in de kerk en 
wat daar allemaal gebeurt. De communicanten 
ervaren dit vervolgens zelf door tijdens één van 
de vieringen in onze parochie te helpen als 
misdienaar.

Op zaterdag 10 mei om 11.00 uur zullen  
9 kinderen hun eerste communie doen in de  
St. Trudokerk en op zaterdag 17 mei om 11.00 
uur zullen 12 kinderen hun eerste communie 
doen in de St. Luciakerk.

Ook zijn 10 kinderen druk met hun voorbereiding 

op het Vormsel. Zij zijn hun voorbereiding gestart 
met een wandeling naar Nuenen onder leiding 
van vrijwilligers van Pelgrimeren voor de Jeugd. 
Onderweg spraken zij over vragen als: ‘Wat zijn 
mijn dromen voor de toekomst?’, ‘Vertel ik aan 
anderen dat ik mijn Vormsel ga doen?’, Bepaal 
je zelf de weg of ben je een meeloper?’. In 
december hebben de vormelingen een bezoek 
gebracht aan Den Bosch. Eerst hebben zij de 
kerststal in de St. Jan bezocht en daarna waren 
ze te gast bij het stadsklooster San Damiano, 
een klooster van de Franciscanen. Ook zullen 
de vormelingen in mei meedoen aan de 
Vormelingendag van het bisdom met als thema 
‘Power of Fire… een dag vol vuur!’. Naast deze 
gezamenlijke activiteiten praten zij tijdens drie 
voorbereidingsbijeenkomsten in de kerk over 
onderwerpen als : wat zijn jouw talenten, hoe 
kun je bidden en wat betekent het vormsel 
eigenlijk? 

Het vormsel zullen de kinderen ontvangen op 
zaterdag 7 juni om 19.00 uur in de St. Luciakerk 
uit handen van deken E. Seidel.

Ondertussen in de parochie 

Sinds 2018 inspireert Katholieke Vesting 
duizenden mensen in Nederland en België 
om het katholieke geloof te ontdekken en 
te verdiepen. Wat begon als een beschei-
den initiatief, is inmiddels uitgegroeid tot 
een groeiende gemeenschap met meer dan 
3.800 volgers op sociale media en een dy-
namisch platform dat mensen helpt om het 
geloof een levend en waardevol deel van 
hun dagelijks leven maken. 

Onze missie is helder: het katholieke geloof 
op een toegankelijke en inspirerende manier 
presenteren in de moderne wereld. Katholieke 
Vesting wil een veilige vesting zijn van hoop en 
waarheid, waarin mensen zich gesteund voelen 
om in hun geloof te groeien. Katholieke Vesting 
richt zich op zowel jongeren die op zoek zijn 
naar antwoorden als volwassenen die hun 
geloof willen verdiepen. Met een rijke mix van 
content – van blogs en video’s tot inspirerende 
verhalen – helpen we iedereen een persoonlijke 
relatie met God op te bouwen.

Wat Katholieke Vesting biedt 
(onder andere):
•	 Inspirerende artikelen en video’s: Over 
	 katholieke tradities, Bijbeluitleg en actuele 
	 geloofsvragen.
•	 Overzicht van kerken met Eucharistische 
	 aanbidding: Een complete lijst van kerken 
	 waar je dagelijks of wekelijks in stilte kunt 
	 bidden bij het Allerheiligste, in België en in 
	 Nederland.
•	 Social mediacampagnes: Om het geloof op 
	 een moderne en toegankelijke manier te 
	 delen met een nieuwe generatie.

Katholieke Vesting gelooft in de kracht van 
gemeenschap. Daarom nodigen we parochies, 
organisaties en gelovigen uit om met ons 
samen te werken. Samen kunnen we het geloof 
levend houden en nog meer mensen bereiken 
met de boodschap van hoop en liefde.

Wil jij deel uitmaken van onze groeiende 
gemeenschap? 
Volg ons op sociale media of bezoek onze 
website op www.katholiekevesting.nl en 
ontdek hoe wij jou kunnen inspireren!

Katholieke Vesting: 

een vesting 
van hoop 
en geloof

De Damiaanparochie luidt op zaterdag 17 
mei 2025 om 12.00 uur de klokken van de 
Luciakerk en Trudokerk om aandacht te vragen 
voor onze jaarlijkse Actie Kerkbalans. Zo 
komt de kerk in actie om een financiële bijdrage 
voor onze kerken op te halen. Dankzij Actie 
Kerkbalans kunnen wij als Damiaanparochie 
blijven functioneren en kunnen onze 
maatschappelijke functie blijven vervullen.

Financieel steunen
Kerkbalans is een landelijke campagne en 
initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk in Nederland, de 
Evangelische Broedergemeente en de Oud-
Katholieke Kerk. Voor de Damiaanparochie is 
het een belangrijke actie. Onze parochie heeft 
immers uw financiële bijdrage hard nodig 
om alle activiteiten die wij ondernemen te 
blijven bekostigen. Zo blijven wij van waarde 
voor onze parochianen en de samenleving. 

Waarde van de kerk
Door de klokken te luiden, vraagt de 
Damiaanparochie aandacht voor het belang 
van de kerk. In de Damiaanparochie is iedereen 
welkom en kan iedereen zich op zijn manier 
thuis voelen. Parochianen omschrijven de 
waarde van onze kerken als volgt: ‘In de kerk 
kom ik tot rust in de hectiek van alle dag’ en ‘Ik 
kan er praten over wat me bezighoudt en mijn 
zorgen uiten’. Ook de maatschappelijke functie 
van de kerk is van grote betekenis. Als kerk dien 
je de samenleving te dienen. Daarom zet de 
Damiaanparochie zich ook in voor de jeugd en 
zoeken we blijvend verbinding met hen door 

aangepaste vieringen. Ook zullen we komend 
jaar onderzoeken of wij in Brandevoort een 
warme plek kunnen creëren. Ook daar wonen 
veel mensen die behoefte hebben aan het 
samenkomen en een plaats voor gedenken. 
Al met al veel goede thema’s om uw bijdrage 
voor in te zetten. 

Vandaag voor de kerk van morgen
Slogan van de Actie Kerkbalans 2025 is 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ 
Want kerken willen ook voor de generaties die 
komen van betekenis zijn! Wanneer kerkleden 
vandaag geven, kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar. 
In onze Parochie hebben we uw bijdrage 
nodig en zetten wij in voor onderhoud van 
de gebouwen, een herbestemming van de 
pastorie Stiphout en daarmee een plek te 
creëren voor samenkomst van de inwoners, de 
jeugd kennis laten maken met onze parochie 
op diverse momenten, het onderhoud van 
de orgels en klokken. En als laatste een 
onderzoek naar de mogelijkheid om een 
kapel in Brandevoort te realiseren. Tijdens 
het startmoment worden daarom de klokken 
geluid om aandacht te vragen voor de actie. 
Wij kijken uit naar uw bijdragen. Wilt u 
van gedachte wisselen over ideeën of andere 
vormen van bijdragen kunt u altijd contact met 
ons opnemen via 
fondsen@damiaanparochiehelmond.nl

Lees meer over de actie op 
www.kerkbalans.nl 
Of kijk op www.damiaanhelmond.nl

Damiaanparochie luidt met de 
klokken de Actie Kerkbalans 2025 in

Als kerkgemeenschap beleven we, binnen 
de Damiaanparochie Helmond, samen het 
geloof dat ons van generatie op generatie is 
overgedragen. 

Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen 
bidden, zingen en nadenken over het leven. 
Waar we belangrijke momenten als geboorte 
en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of 
teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan 
elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we 
zien om naar zieken, naar ouderen en naar 
mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij 
op onze beurt weer doorgeven aan volgende 
generaties. Geven voor de kerk van morgen. 
Dat kan onder meer door de kerk op te nemen 
in uw testament. In een testament kunt u 
vastleggen dat u naast kinderen, familie of 

vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf 
mocht ontvangen. 

U draagt dan met uw nalatenschap bij aan 
een kerk die ook in de toekomst een levendige 
diaconale en missionaire gemeenschap kan 
zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming 
dichtbij huis en dichtbij uw hart.  En is er een 
bijzonder aspect van de kerk waar u aan zou 
willen nalaten, dat kan ook. Bijvoorbeeld een 
schilderij, het orgel, behoud van de glas-in-
lood ramen of het onderhoud van de kerk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om 
na te laten aan onze kerk, neem dan contact 
op met Mark Sanders bereikbaar via 
fondsen@damiaanhelmond.nl 

Bestuur Damiaanparochie

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
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Op zaterdag 28 juni 2025 zal de H. Mis van 19.00 uur niet in de st. Luciakerk te Mierlo-Hout plaatsvinden, 
maar bij de Gildekapel aan de st. Antoniusweg in Mierlo-Hout. Tijdens deze feestelijke openluchtmis zal ook 
het nieuwe Antoniusbeeld in de kapel, gemaakt door Carel Steenbakkers, door pastoor Scheepers ingezegend 
worden. Iedereen is van harte welkom!

Een vliegreis naar Lourdes is snel en comfortabel. Binnen twee uur 
vlieg je rechtstreeks naar Lourdes. Vanaf het vliegveld word je met 
een touringcar naar je hotel gebracht, zodat je uitgerust aan de 
bedevaart kunt beginnen.
We vertrekken vanaf luchthaven Weeze (D). Er zal een bus rijden 
vanuit Helmond, Beek en Donk en Uden.

Kosten reis: 
Zesdaagse vliegreis met verblijf in 4-sterren-hotel op basis van een 
tweepersoonskamer: € 1325,-
 
De reissom is inclusief:
-	 Excursie
-	 Retourvlucht Weeze-Lourdes
-	 Vervoer naar luchthavens Weeze/ Lourdes - hotel v.v.
-	 Vijf overnachtingen in een door het Huis voor de Pelgrim 
	 geselecteerd hotel op basis van volpension
-	 Volledig verzorgd programma onder leiding van onze eigen 
	 reisleiders en pastor
-	 Toeristenbelasting
-	 Uitgebreide reisinformatie
-	 Reisverzekering en annuleringsregeling

GELIEVE ZELF TE BOEKEN VIA DE SITE: Huis voor de Pelgrim, 
Lourdes en de groepscode invoeren: cp2025

Lourdes 2025: georganiseerd door: 
“Het huis voor de pelgrim”

in Maastricht

Vanuit de parochies van Uden, Beek en Donk en Damiaan 
Helmond gaan we wederom samen op bedevaart naar 

Lourdes, onder algehele leiding van het Huis voor de pelgrim. 
De vliegreis is van 22 t/m 27 september 2025.

Zesdaagse vliegreis 
naar Lourdes

Openluchtmis Gildekapel
F| Archief Cofoto

Tegenwoordig leven veel mensen 
in een wereld die oppervlakkig 
is en gejaagd, terwijl er zoveel 
gebeurt in de wereld. Zeker de 
afgelopen jaren, met de verschillende 
oorlogen en zoveel mensen op de 
vlucht. Vele mensen voelen zich 
machteloos en zijn zoekende. We 
vinden maar moeilijk de tijd, rust en 
stilte die nodig zijn voor inkeer in 
onszelf, voor contact met God, voor 
gebed en bezinning. Goed geleide 
bedevaarten maken stilte, rust, inkeer 
en bezinning mogelijk. De bedevaart 
naar Beauraing is daar een goed 
voorbeeld van.

Maria verschijningen  
Vanaf 1933 trekken bedevaarten 
naar dit Mariaoord in de Belgische 
Ardennen. Maria verscheen tussen 
29 november 1932 en 3 januari 
1933, maar liefst 33 keer aan de vijf 
kinderen Degeimbre en Voisin. Zij 
gaf hen een boodschap: ”Bouw 
een kapel en laat de mensen hier 
ter bedevaart komen.” Maria, de 
Moeder met het Gouden Hart, geeft 
er een plaats aan iedereen: Zieken en 
Gezonden.
Als pastorale leiding gaat Vicaris 
Paul Verbeek mee, Erekapelaan van 

het Heiligdom. We zijn pelgrims 
van hoop en de Paus moedigt ons 
aan om op bedevaart te gaan, niet 
alleen naar Rome, maar iedere 
bedevaartplaats is een plaats van 
hoop. Moge we dit jaar gehoor 
geven aan de uitnodiging van 
Paus Franciscus en Maagd met 
het Gouden Hart: Dat men hier op 
bedevaart kome!

Verzorgde bedevaart 
De verzorgde bedevaart wordt 
begeleid door een medisch team en 
brancardiers. Allen vrijwilligers die 
borg staan voor een goede verzorging. 
Deze dagen worden doorgebracht 
in een gezellig samenzijn op het 
Heiligdom. Opstapplaats is de 
Basiliek in Oudenbosch. Vervoer met 
rolstoelbus is beschikbaar. 

De prijzen voor de driedaagse reis, 
incl. busreis, verblijf en maaltijden zijn 
voor een:
• eenpersoonskamer met sanitair: 
€ 295,00
• tweepersoonskamer met sanitair: 
€ 280,00
• eenpersoonskamer met gedeeld 
sanitair op de gang: € 260,00
• tweepersoonskamer met gedeeld 

sanitair op de gang: € 260,00
U dient echter zelf een reis- en / of 
annuleringsverzekering af te sluiten.

Dagbedevaart  
De dagbedevaart vertrekt 
zondagochtend 25 mei 2025 vroeg 
vanaf diverse opstapplaatsen in 
bisdom Breda rechtstreeks naar 
Beauraing. Om 11.00 uur is er een 
hoogmis en ’s middags om 14.45 
uur het Lof met ziekenzegening. 
Om 16.30 uur rijden we rechtstreeks 
terug naar de opstapplaatsen.
De onkosten hiervoor zijn voor 
volwassenen € 40,00 per persoon en 
voor jongeren t/m 18 jaar 
€ 25,00 per persoon. Er wordt u een 
versnapering in de bus aangeboden. 
Een warme maaltijd ’s middags in 
het accueil is te gebruiken tegen een 
meerprijs van € 25,00 per persoon. 
Dit kunt u bij aanmelding opgeven. 
Beide busreizen rijden zonder 
tussenstop rechtstreeks naar 
Beauraing. Belangstellenden kunnen 
informatie inwinnen/aanmelden tot 
zes weken voor de bedevaart bij:  
Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel. 0164 
-250420 / 06–16201673 of kijk op: 
www.bedevaartbeauraing.nl

Dagbedevaart en driedaagse 
verzorgde bedevaart naar Beauraing

Van 24 tot en met 26 mei 2025 is de jaarlijkse bedevaart naar 
Maria met het Gouden Hart in Beauraing! Dit jaar voor het 
eerst met pelgrims vanuit het gehele bisdom Den Bosch en 
Breda tezamen. U kunt ook meegaan met de dagbedevaart, 

op zondag 25 mei 2025.

F| Sien Hommeles
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Ook in onze huidige en jachtige 
tijd is het de moeite waard om je 
voertuig te laten zegenen. Het is 
goed om te beseffen dat we niet 
alles zelf in de hand hebben.

De voortuigenzegening mag 
ons bewust maken van onze 
verantwoordelijkheid in het verkeer. 
Dat is geen magische handeling in 
de zin van “nu kan mij niets meer 
gebeuren”. Ze gaat veel dieper. Ze 
betekent een oproep aan u en mij 
om onze verantwoordelijkheid in het 
dagelijkse leven serieus te nemen. 
Moge de zegening op voorspraak 
van Sint Christoffel ons allen goed 
doen. We zien u graag op zondag 
6 juli na de viering van 11.15 uur in 
Stiphout.De jaarlijkse zegening van voertuigen in de Dorpstraat. F| Jacqueline van Lier 

Voertuigen-
zegening 
Stiphout

Paus Fransciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar. In dit Heilig jaar 
willen we als parochie ook een bijzondere bedevaart maken naar Ou-
denbosch. Oudenbosch bestaat dit jaar 750 jaar in het centrum van deze 
eeuwenoude plaats staat een replica van de St. Pieter in Rome. 

Pastoor Willem Hellemonds heeft grootse plannen voor de nieuw te bouwen 
kerk. De bestaande kerk is te klein geworden voor het aantal gelovigen dat er 
naar de kerk komt. Geïnspireerd door de prachtige gebouwen die hij tijdens zijn 
studie in Rome zag, wilde hij een kerk in de stijl van de Romeinse gebouwen. 
De beroemde architect Pierre Cuypers ontwierp naar enig aandringen de kerk 
van de heiligen Agatha en Barbara (in 1912 werd ze verheven tot basiliek).
In Oudenbosch zelf zijn ook verschillende monumentale gebouwen te zien, 
waaronder het bekende Saint-Louis dat onderdak bood aan de broeders van 
Oudenbosch en het St. Annaklooster dat door de zusters Franciscanessen 
werd gewoond. Ook het zouavenmuseum is in Oudenbosch gevestigd.

Op zaterdag 28 juni gaan we samen op reis. 
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 	 uur	 vertrek Mierlo-Hout 
08.45 	 uur  	 vertrek Stiphout 
10.00 	 uur	 ontvangst in de Cuijperszaal met koffie/thee en lekkers
11.00 	 uur	 Eucharistieviering
12.30	 uur	 Lunch in de Cuijperszaal
14.00	 uur	 rondleiding basiliek / wandeling Religieus erfgoed groep 1
15.00	 uur	 rondleiding basiliek / wandeling Religieus erfgoed groep 2
16.00 	 uur	 drankje in de Cuijperszaal 
17.00 	 uur 	 vertrek naar Helmond

De kosten bedragen 45 euro per persoon (incl. busreis, koffie met iets lekkers, 
lunch, kosten voor de rondleidingen, en één drankje bij de afsluiting om 16.00 
uur). U kunt zich aanmelden bij Hildegard van Leuken, via teamassistent@
damiaanhelmond.nl of op 0492-523147 (dinsdag en woensdag). U kunt zich 
uiterlijk tot en met 4 juni 2025 aanmelden. 

Het blijft ongemakkelijk: iemand 
wil graag dat onze pastoor bij een 
uitvaart of trouwerij voorgaat, 
maar de pastoor moet ‘nee’ zeg-
gen omdat deze persoon niet staat 
ingeschreven als parochiaan of 
voorkeursparochiaan. Dan wordt 
deze persoon terugverwezen naar 
zijn of haar eigen parochie en dat 
zorgt voor vervelende situaties.

Wat men vaak niet weet is dat 
iemand zich kan inschrijven als 
voorkeursparochiaan. Dat betekent 
dat iemand niet binnen de officiële 
parochiegrenzen woont, maar zich 
wel verbonden voelt met onze 
parochie en dus een voorkeur heeft 
voor deze parochie, bewust kiest om 
zich hier in te schrijven.

Het wordt nog wel eens als vreemd 
ervaren wanneer we ‘nee’ moeten 
zeggen, maar het is heel simpel: wij 

hebben maar één pastoor en één 
pastoraal werker en hun agenda zit 
al vol in gewone weken. Soms zijn 
er weken met meerdere uitvaarten, 
trouwerijen en andere verplichtingen 
waardoor de agenda’s overvol zijn. 
Vandaar dat we graag iedereen nog 
eens wijzen op het belang van uzelf 
kenbaar maken zodat de pastoor ‘ja, 
graag’ kan zeggen tegen het verzoek. 

Daarnaast vinden wij het ook 
fijn om te weten wie onze 
voorkeursparochianen zijn die we 
regelmatig in de kerk zien, dus schrijf 
u in! Weet u niet zeker of u bij ons als 
voorkeursparochiaan ingeschreven 
staat? Vraag het aan secretariaat@
damiaanhelmond.nl (of bel met 
telefoon: 0492 523147) en zij kunnen 
uw inschrijving controleren.

Bestuur Damiaanparochie

Er bestaat een sterke traditie in 
onze streek om jaarlijks op be-
devaart te gaan naar Mariaoord 
Ommel. Ook vanuit uw geloofs-
gemeenschappen spreken we 
jaarlijks vele mensen die ‘op be-
zoek’ gaan bij Maria. Het doet 
ons erg goed om te merken dat in 
onze moderne en hectische tijd de 
moederlijke zorg van Maria nog 
veel mensen trekt. 

Nadat in 2022 het processiepark is 
gerenoveerd is dit jaar ook de weide 
achter de kerk in lijn gebracht met 
de inrichting van het processiepark 
en de tuin achter de kerk. Hierdoor 
is Mariaoord Ommel niet alleen de 
plaats om naar toe te gaan voor 
gebed en bezinning, maar ook om 
te genieten van rust en een mooie 
natuur. 

In 2025 zullen er op zaterdagavond 
18:00 uur en zondagochtend 
07:00, 09:00 en 11:00 uur 
Eucharistievieringen zijn. Indien het 
weer ons goed is gezind, zullen alle 
Missen van 11:00 uur in de buitenkerk 
plaatsvinden. Na iedere Mis van 
09:00 en 11:00 is er gelegenheid om 
een rondleiding te krijgen over de 

geschiedenis, betekenis en renovatie 
van Mariaoord Ommel. 

Op zondagmiddag zal er altijd 
minimaal één activiteit zijn. De 
werkgroep Meimaand heeft een 
mooi afwisselend programma 
samengesteld met o.a. een Taizé-
viering, Lof, muzikale uitvoeringen, 
een ‘Groei en bloei’-rondleiding op 
het terrein en diverse verdiepende 
bijeenkomsten. 

Vanaf april kunt u het programma 
van vieringen en activiteiten 
terugvinden op de website: www.
mariavanommel.nl
Graag nodigt Mariaoord Ommel u 
allemaal uit om op bezoek te komen. 
Weet dat u van harte welkom bent.

Groeten en Gods zegen!

Namens de werkgroep Meimaand,
Pastoor Sacha Steijaert

Bedevaart naar Oudenbosch

Woont u niet binnen de 
parochiegrenzen? Meld u aan als 
voorkeursparochiaan!

Meimaand in Ommel

Natuurlijk houdt de Damiaanparochie haar eigen 
traditie in ere en is ook dit jaar de vaste bedevaart 
naar Ommel op Hemelvaartsdag. U bent van harte 
uitgenodigd voor de Damiaan eucharistieviering in 
Ommel op donderdag 29 mei om 11 uur. Iedereen 
gaat op eigen gelegenheid en dat kan met de auto, 
de bus, de fiets óf te voet zijn. Wat u zelf het fijnste 
vindt. 

Na de mis zijn alle aanwezige Damiaanparochianen 
uitgenodigd aan te schuiven voor een kopje koffie 

bij Café Ons Jantje. Aanmelden is niet nodig!
Is Ommel te ver voor U? Er is ook een Openluchtmis 
op de processie wei bij de Kapel van Binderen. 
Onze Lieve Vrouw van Binderen, officieel: Maria, 
lelie onder de doornen, in de kapel waar heel 
Helmond graag naar toe komt. Deze kapel is 
ruim 80 jaar oud. De Heilige Mis begint om 11.00 
uur. Het adres is Binderen 1B te Helmond, en het 
geheel wordt georganiseerd door het Bestuur van 
de Stichting OLV van Binderen en de Lambertus 
parochie. 

Damiaanparochie naar Ommel
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Priesters, paters en broeders zijn er in die 
eeuwen meerdere uit Mierlo-Hout gekomen, 
maar theologen? Al zouden het enkel kardinaal 
van Enckevoirt en ik zijn, dan ben ik er nog trots 
op dat ik in dat korte rijtje mag staan. Alleen heb 
ik, in tegenstelling tot de kardinaal, niet onder 
een toekomstige paus gestudeerd en is de kans 
klein dat ik ook kardinaal en aartsbisschop van 
Utrecht word en een mooi praalgraf in Rome 
krijg, maar toch!

Pastoor Scheepers vroeg me of ik niet een stukje 
wilde schrijven voor het parochieblad, ik mocht 
zelf kiezen waarover. Wanneer de pastoor en 
ik met elkaar praten over het geloof, delen wij 
onze visie over wat de Kerk in de samenleving 
in onze tijd kan en moet betekenen. Als priester 
die in al in meerdere Brabantse dorpen zijn 
dienstwerk heeft gedaan en als theoloog 
die werkt voor het Aartsbisdom Mechelen-
Brussel en veel lokale geloofsgemeenschappen 
begeleid, zien wij welke noden er zijn in de 
maatschappij, welke uitdagingen de Kerk 
tegenkomt en hoe ons katholieke geloof alles 
behalve achterhaald of overbodig is geworden. 
Alleen is het zo moeilijk geworden om zowel 
buiten als binnen de Kerk aan de mensen te 
laten zien waarom ons geloof zoveel te bieden 
heeft, ook in deze tijd… juist in deze tijd!
We leven in uitdagende tijden, iets dat merkbaar 
is op het niveau van de wereldpolitiek, in ons 
eigen land en vooral ook in ons eigen leven. 
Hoeveel mensen, vooral ook jonge mensen 
worstelen er niet met hun mentaal welzijn en 
de zin van het leven? En dat laatste, zingeving, is 
niet enkel bij jongeren een issue, alle generaties 
zijn zoekende sinds het wegvallen van religie 
als een gegevenheid in de maatschappij. Zowel 
binnen als buiten de Kerk zoekt men naar 
allerlei alternatieven om mensen zingeving te 
bieden, met meer of minder succes. Velerlei 
dingen uit andere levensbeschouwingen of 
seculiere bewegingen worden gebruikt om 
een aanbod te doen aan de mensen, zonder 
dat men beseft dat al die dingen ook in ons 
katholieke geloof voorkomen. Dit is niemand 

kwalijk te nemen, de Kerk heeft zich in het 
verleden vaak zo opgesteld dat het mensen 
eerder leek te onderdrukken dan te bevrijden. 
Wanneer je echter goed kijkt naar het geloof is 
bevrijden wel degelijk wat het voor ogen heeft.
We leven in een maatschappij waar het heden 
ten dage voor een gemiddelde Brabander voort 
moeilijk te bepalen is wat nog wel en niet oké is. 
Het is een uitdaging om vast te stellen wat nog 
vriendelijk en acceptabel is, zonder al je normen 
en waarden overboord te gooien. Na jarenlang 
alle grenzen te laten vervagen en iedereen 
individualistisch naar de wereld te laten kijken, 
blijkt dat het hebben van een kader geen luxe 
is. Het kader van de Kerk is lang gebruikt door 
mensen om macht uit te oefenen, maar dat was 
niet de oorspronkelijke bedoeling ervan. De 
bedoeling ervan was om mensen een leidraad 
te geven voor een gelukkig leven. Het misbruik 
daarvan heeft mensen weggejaagd van de 
Kerk, maar nu blijkt dat zonder dat kader het 
niet veel beter wordt, het tegenovergestelde 
zelfs. We leven in een harde, individualistische 
wereld, gericht op winstbejag. 

Waar brengt ons dat nu? Hoe verder? Als je het 
mij vraagt is het antwoord: ja tegen het kader, 
nee tegen de macht. Wanneer je goed kijkt 
naar de normen en waarden van het christelijk 
geloof, zul je zien dat dat diep menselijke 
normen en waarden zijn. Dingen als eerlijkheid, 
waardigheid en zorg voor de medemens zijn 
niet exclusief aan ons christenen, dat is iets 
waar elke mens naar zou kunnen leven. Het 
verschil zit er echter in dat wij christenen God 
als onze Vader zien, en als God Vader is, zijn wij 
broeders en zusters. Geef toe, wie onder ons 
heeft niet meer voor zijn of haar familie over 
dan voor een vreemde? Stel nu voor dat wij 
allen broeders en zusters zijn. Volgens mij zou 
onze samenleving meer en meer gaan gelijken 
op de samenleving die onze (groot)ouders nog 
hebben gekend. Waar mensen nog voor elkaar 
zorgden, wat voor elkaar over hadden, maar 
ook wel voor een gedeeld beeld stonden van 
wat goed en juist was.

Zou het niet mogelijk zijn om de openheid van 
de hedendaagse samenleving te combineren 
met de normen en waarden van toen? Iets 
waarbij we in ons geloof, in de lessen van Jezus 
Christus weer leren zien wat God voor ons wil? 
Onze pastoor is er een goed voorbeeld van 
wat mij betreft. Iemand wiens deur openstaat 
voor alle mensen, maar die diepgeworteld is 
in ons katholieke geloof. In een wereld waarin 
mensen zeggen dat alles gelijk is, alles goed 
is en iedere levensbeschouwing leidt naar 
hetzelfde, zeg ik dat dat niet zo is. Christus heeft 
ons iets laten zien dat ongekend is in andere 
manieren van in het leven staan. En ik denk dat 
steeds meer mensen dat weer herontdekken. 
Zowel hier in Leuven, als thuis in Mierlo-Hout 
en de rest van de Damiaanparochie stijgt het 
aantal catechumenen en kandidaten elk jaar. 
Dat wil zeggen dat er sinds een aantal jaar 
meer en meer volwassenen katholiek willen 
worden en dan heb ik het niet over bejaarden, 
maar jonge mensen tussen 20 en 35 die 
komen vragen om opgenomen te worden 
in onze katholieke familie. Niet alleen hier in 
een internationale gemeenschap als Leuven 
waar er dit jaar 19 twintigers vragen om een 
doopsel en/of vormsel, maar ook bij ons in de 
Damiaanparochie zijn het er diversen.

Waar ik merk dat de oudere generaties in 
de Kerk graag allerlei alternatieve manieren 
van vieren bedenken of “hippe” initiatieven 
initiëren, is het de jonge generatie die juist 
de waarde van onze tradities herontdekt. 
Of ontdekt moet ik zeggen. Waar de Kerk 
vroeger alomtegenwoordig was, weten de 
nieuwe generaties er weinig of niets meer van 
en ontdekken de schoonheid ervan wanneer 
ze het zien. De schoonheid en waarheid die 
Christus in zijn kerk wil zien. Hoog en laag, links 
en rechts, arm en rijk, iedereen is welkom! Ja, 
zelfs goed en slecht! Niet om te horen dat alles 
wat je doet of denkt goed is en je perfect bent 
zoals je bent. Nee, Jezus is een spiegel voor ons 
om te zien dat er altijd potentieel is, we kunnen 
altijd meer en beter dan we denken. Wanneer 

we onze gebreken durven zien en streven beter 
te zijn, komen we allemaal verder. Maar Jezus 
is er ook om te helpen, want vaak zorgen die 
gebreken voor veel verdriet of last bij onszelf. 
Wij geven onszelf vaak het zwaarste kruis om 
te dragen en dat is iets waarvan de kerk ons 
probeert te vertellen, je hoeft dat kruis niet zelf 
te dragen. 

2025 is een jubeljaar in de Katholieke Kerk, een 
jaar waarin de paus ons oproept om ‘pelgrims 
van hoop’ te zijn. Hoop wil zeggen dat zelfs 
onder de zwaarste omstandigheden en in het 
grootste verdriet er licht is, misschien klein en 
ver weg, maar als het er is, is het nooit helemaal 
donker. Laten we proberen zelf allemaal 
lichtpuntjes te zijn, voor onszelf en voor elkaar. 
Dat is iets wat in de huidige wereld een heel 
moeilijke opdracht is. Daarom wil ik iedereen 
oproepen, neem eens de moeite om je wat te 
verdiepen in het katholieke geloof. Of ga eens 
naar de mis en luister eens goed waar het over 
gaat. Dat is hoe ik de schoonheid ervan opnieuw 
heb leren kennen, door gewoon eens af en toe 
met ons opa naar de mis te gaan. Ga en luister 
wat het Evangelie ons over Jezus wil vertellen 
en luister wat de pastoor in zijn preek probeert 
te zeggen over wat dat voor ons kan betekenen 
in het dagelijks leven. Elke week zie ik veel 
positieve reacties op Facebook op de preek van 
onze pastoor. Geloof me, die woorden worden 
nog veel sterker wanneer je ook de lezingen 
hoort waarover hij spreekt en wanneer je in 
de Eucharistie de broodnodige steun voor 
onderweg krijgt. (Her)ontdek ons katholieke 
geloof en zie wat dat doet voor het samenleven 
op ‘t Hout, in Stiphout, in Brandevoort en in 
Helmond-West. We zijn misschien geen echte 
dorpen meer zoals vroeger, maar laat ons dan 
in elk geval broeders en zusters proberen te 
worden.

Verbonden in Christus,
Pieter van Wetten

F| Pieter van Wetten

Wees hoopvol en (her)ontdek 
             de schoonheid van ons katholieke geloof  

Meer dan 500 jaar zat 
ertussen. Aan het eind 

van de 15de eeuw vertrok 
Willem van Enckevoirt 

naar Leuven om aan de 
Katholieke Universiteit te 
studeren. In 2014 deed ik 

dat ook en ik heb me vaak 
afgevraagd hoeveel Houtse 

jongens in de tussentijd 
theoloog zijn geworden 
en hoeveel daarvan hun 

studie Godgeleerdheid aan 
de Leuvense universiteit 

hebben gevolgd. 
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Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en 
strekt zich uit over de voormalige parochiekernen Sint-
Lucia te Mierlo-Hout en Brandevoort; Sint-Trudo te 
Stiphout; Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West en 
de voormalige Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in 
de Oranjebuurt.

Het pastorale team bestaat uit:
Pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 
Pastoraal werker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl)

Centraal secretariaat:	
Panovenweg 1, kantoor 163, 5708 HR Helmond 
Tel: 0492-523147

Geopend op maandag tot donderdag tussen 10-12 uur.
E-mail:		  secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website:	 www.damiaanhelmond.nl
Facebook:	 www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram:	 Damiaan_Helmond

ONZE KERKEN:
St. Luciakerk
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
Tel: 0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur
Zondag om 10.00 uur
Maandag en donderdag om 19.00 uur
Dinsdag en vrijdag om 09.30 uur

St. Trudokerk
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
Eucharistieviering: zondag om 11.15 uur

Goddelijke Voorzienigheid
Hornestraat 1, 5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur

Bankrekening parochie:
NL90RABO0123801184 t.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster

Begraafplaatsen: dagelijks geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang.
Beheerder Luciabegraafplaats: Ton van de Meulenhof. 
Tel: 06-53417529
Beheerder Trudobegraafplaats: Laurens Noten. 
Tel: 06-41420077
Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Laurens Noten. 
Tel: 06-41420077

Bezoek vanuit de parochie 
Als parochie vinden wij het erg belangrijk om onze 
parochianen pastoraal nabij te zijn. Maar vaak weten wij niet 
van uw persoonlijke situatie. Dus stelt u bezoek op prijs vanuit 
de parochie of kent u misschien iemand in uw omgeving die 
een pastoraal bezoek op prijs zou stellen, neem dan contact 
op met het parochiesecretariaat. In overleg wordt gekeken 
wie van de pastores bij u op bezoek komt.

Wegwijzer in de Damiaanparochie

Het parochieblad Damiaan Helmond verschijnt 
4 keer per jaar in een oplage van 15.000 ex. 
De Damiaan wordt verspreid in de volgende 
wijken: Stiphout, Oranjebuurt-Zwanenbeemd, 
Mierlo-Hout, Brandevoort, Annawijk/Suytkade 
en Helmond-West. 
De Damiaan dient ook bezorgd te worden in 
brievenbussen met een ja/nee sticker. 

Heeft u de Damiaan niet ontvangen? 
Graag telefonisch melden tijdens kantooruren 
(09.00u – 17.00u) tel. 0492-845350. 
Of via het adres en tel. nummer van het 
Centraal secretariaat Damiaan 
(zie de wegwijzer op deze pagina). C

o
lo

fo
n ADVERTEREN 

Daniëlle Huissoon
danielle@adcommunicatie.nl 
T: 0492-845350

UITGEVER 
In opdracht van Damiaanparochie Helmond.
Adcommunicatie 
www.adcommunicatie.nl

DRUKWERK/VORMGEVING 
Adcommunicatie, Rik Aarts
www.adcommunicatie.nl

www.damiaanhelmond.nl

Op zaterdag 10 mei van 11.00-15.00 uur is er weer 
een plantjesmarkt voor en door het KASH jongeren 
project in de pastorietuin van de St. Trudokerk in Stip-
hout. Op deze markt wordt een divers aanbod aan 
planten en tuinproducten verkocht om geld op te ha-
len voor het volgende  project in Kenia.

Onze deelnemers hebben vaste planten uit de eigen tuinen 
vermeerderd, waardoor er uit één plant meerdere planten 
ontstaan. Ook werken wij samen met een tuincentrum, 
waarbij wij de planten die zij niet meer geschikt vinden 
een tweede kans geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
planten die iets te lang in de kas hebben gestaan en 
daardoor wat zijn uitgeschoten. Op de plantjesmarkt 
bieden wij een diversiteit aan plantjes aan, zoals vaste 
planten, siergrassen, bodembedekkers, kruiden, groente- 
en fruitplantjes, perkgoed en waterplanten. Daarnaast 

worden er ook zelfgemaakte tuinartikelen verkocht 
die gemaakt zijn volgens het principe van upcycling. 
Dit betekent dat er van onbruikbare materialen een 
hoogwaardig product wordt gemaakt. Voorbeelden van 
producten die wij verkopen op de markt zijn windgongen 
van schelpen en oud bestek, producten van gebruikt 
pallethout en voederbakjes voor vogels van oud servies. 
Kom dus ook zeker langs voor een mooi Moederdag 
cadeau!

Wij verwelkomen u graag op zaterdag 10 mei 
van 11.00 tot 15.00 uur in de pastorietuin van de  
St. Trudokerk in Stiphout, Dorpsstraat 34, Helmond. 

Er is deze middag koffie en thee en voldoende infor-
matie over onze projecten. Dus kom ook zeker langs 
voor informatie als je daarin geïnteresseerd bent.

Kom langs voor een leuke Moederdag attentie! 

Bezoek de Plantjesmarkt 
van KASH Jongerenprojecten

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, is er wederom op de 
processie wei bij de Kapel van Binderen een open-
luchtmis. 

Wij willen dit jaar de meimaand bijzonder verbinden met 
Maria van Binderen. Zoek haar op, bid in stilte en in rust. 
Steek een kaars aan. Vraag haar bijzonder om vrede in 

de wereld. Bid om rust temidden van alle onrust om ons 
heen. Maria is onze lieve Moeder die ons wil beschermen. 
De Heilige Mis begint om 11.00 u. U bent allen van harte 
uitgenodigd. Zet het in uw agenda. Voorgaande jaren was 
de viering van de openluchtmis een groot succes. Wees 
welkom! 
F | Stichting OLV van Binderen

Openluchtmis bij de 
Kapel van Binderen
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Programma 
Goede week en Pasen

Zaterdag 12 april
17.00 uur Goddelijke VH pastoor 
Scheepers m.m.v. Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk gezinsviering 
pastoor Scheepers m.m.v. Gilde en 
kinderkoor

Zondag 13 april: 
PALMZONDAG
09.30 uur Trudokerk peuter en 
kleuterviering
10.00 uur Luciakerk pastoor 
Scheepers m.m.v. Cantorij 
10.00 uur Goddelijke VH Heilige 
Liturgie Oosters Orthodoxe 
Demetriusparochie
11.15 uur Trudokerk pastoor 
Scheepers m.m.v. Gregoriaans koor

Maandag 14 april 
19.00 uur Luciakerk pastoor 
Scheepers. Boeteviering

Donderdag 17 april: 
WITTE 
DONDERDAG voor 
de hele parochie 
18.30 uur Goddelijke VH Heilige 
Liturgie Oosters Orthodoxe 
Demetriusparochie
19.00 uur Trudokerk pastoraal team 
m.m.v. Les Femmes

Vrijdag 18 april: 
GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Trudokerk pastoor 
Scheepers kruisweg mmv Gosp-Els 
19.00 uur Goddelijke VH pastoor 
Scheepers Kruisviering- en hulde 
m.m.v. Gregoriaans koor
19.00 uur Luciakerk M. Verhoeven 
kinderkruisweg

Zaterdag 19 april: 
PAASZATERDAG 
gezinspaaswake voor 
de hele parochie
19.00 uur Luciakerk pastorale team 
m.m.v. Damiaankoor en kinderkerk

Let op: de aanvangstijden in 
Stiphout zijn afwijkend!

Zondag 20 april: 
HOOGFEEST VAN 
PASEN 
10.00 uur Luciakerk pastorale team 
m.m.v. Cantorij en kinderkerk en 
paaseieren zoeken
10.00 uur Goddelijke VH Heilige 
Liturgie Oosters Orthodoxe 
Demetriusparochie
11.30 uur Trudokerk pastorale team 
m.m.v. Edith Steinkoor

Maandag 21 april: 
TWEEDE 
PAASDAG 
10.30 uur Trudokerk pastor 
Papenburg m.m.v. les Femmes

ZaligPasen


