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Veel personen en gezinnen zijn momenteel op vakantie of 
hebben juist plannen in die richting. ‘Op vakantie gaan’ ver-
wijst naar het verlaten van je thuis en je dagelijkse omge-
ving, om een periode van ontspanning elders door te bren-
gen. Het houdt ook in reizen naar nieuwe bestemmingen, 
ervaren van andere culturen of deelnemen aan vrijetijdsac-
tiviteiten, alles met als doel ‘de geest wat te doen verfrissen’. 

Zelf ben ik momenteel nog niet voorzien van vakantieplannen 
wegens een geplande operatie voor een familielid. Maar is dat 
nu zo erg? Vermoedelijk zijn er veel meer mensen om ons heen 

die zo geen plannen hebben ‘vakantie te gaan vieren’. 
Via de oudere generatie binnen onze familie en kennissenkring 
werden we al vroeg in kennis gesteld van de Nederlandse 
auteur Godfried Bomans (1913-1971), die vaak op rake en 
humoristische wijze de dagelijkse taferelen wist te beschrijven. 
In ‘zijn’ stad Haarlem is op het station ook een mooie tekst 
van hem aangebracht: “Men gaat op reis om thuis te komen.” 
Deze uitspraak riep indertijd wat beroering op, in de zin dat de 
(welgestelde) Bomans zich wel een vakantiereis kon veroorloven, 
de ‘gewone man’ toen vaak niet. De (vermoedelijk) bedoelde 
relativering werd echter over het hoofd gezien... 

In het tijdschrift Panorama schreef Bomans in juni 1970: ‘Vakantie 
is voor de dommen. Mijn raad is deze: trek, zodra het vakantie 
is, uw schoenen uit en ga languit in een ruststoel liggen met 
het uitzicht op uw eigen tuin. Gij zijt nu omgeven door alles 
wat u nodig hebt. Het ontbreekt u aan niets. Zie de reisbussen, 
stampvol met moderne martelaren, langs uw huis voorbijrazen. 
Ge zit er niet in’. 
Mooie zomerdagen, al dan niet vanuit uw eigen tuin of balkon. 

Diaken Geert Eijsbouts

De zomer is begonnen
“Mooie zomerdagen, al dan niet vanuit uw eigen tuin of balkon.” F| Mario Coolen 
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Op vakantie: Aan het begin van de zomervakantie is er ex-
treem druk verkeer op de snelwegen. Aan de A2 nodigt de 
Hamm-snelwegkapel uit om tijdens een tussenstop niet al-
leen de benzinetank te vullen.

De zomervakantie is begonnen. Dat betekent files op de snelweg 
en drukke rustplaatsen. Er is vanochtend veel te doen bij de 
rustplaats Rhynern aan de A2. Tijd is kostbaar, de bestemming 
is nog ver weg. De meeste mensen gebruiken hun verblijf dan 
ook alleen voor het hoognodige: naar het toilet gaan, diesel of 
benzine voor de auto, een tussendoortje bij de rustplaats voor de 
passagiers of de meegebrachte reisbenodigdheden.

Een echtpaar gebruikt de motorkap van hun witte BMW SUV 
als geïmproviseerde tafel. Koffie uit de thermosfles en broodjes 
worden snel genuttigd. Na tien minuten is de picknick op de 
snelweg weer voorbij en gaan we verder. Picknicken op de 
motorkap, voetballen op de parkeerplaats, zeurende kinderen 
- te warm, te saai - een chauffeur zoekt iets in de overvolle 
bagageruimte van zijn stationwagen. ‘Ik weet zeker dat ik hem 
heb ingepakt’, roept hij tegen zijn vrouw. Momenteel probeert ze 
een bananenschil en een papieren bekertje weg te gooien. Maar 
de kans is klein: de vuilnisbakken stromen over.

Een groep jongeren gebruikt de pauze van hun bus om een potje 
te voetballen op de parkeerplaats. Een vrachtwagenchauffeur 
vindt het duidelijk geen goed idee en jaagt ze alle drie met 
zijn claxon van de weg. Twee jonge mensen besluiten om het 

gebouw aan het einde van de rustruimte nader te bekijken. 
Als ze het bordje “Autobahnkapelle” lezen, staan ze even stil. 
Naar binnen gaan of niet? Ze besluiten het niet te doen. Dat 
het gebouw een kerkelijk instituut huisvest, kan, afgezien van het 
bord direct naast de ingang, alleen worden bepaald aan de hand 
van een vlag met het opschrift “Rhynern Chapel”. Maar ondanks 
de grootte wordt de vlag gemakkelijk over het hoofd gezien.
Oorspronkelijk had het massieve gebouw van breuksteen 
een meer alledaags doel: in 1939 werd het gebouwd als 
benzinestation; het spiegelbeeld bevindt zich aan de andere 
kant, richting Hannover. Het “Reichsautobahn-Resthof 
Rhynern” is ontworpen door de architect Helmut Hentrich. 
De specificaties waren destijds duidelijk: tankstationgebouwen 
waren volgens ontwerpspecificaties niet meer ‘modern’, maar 
moesten vanwege de landschappelijke inpassing in ‘lokale 
stijl’ worden ontworpen. Dit verklaart dat de twee gebouwen 
visueel op een Rijn-Westfaalse boerderij lijken. In 1990 werd het 
systeem geklasseerd als historisch monument. In het voormalige 
tankstation in de richting van Dortmund is sinds 2009 de 
“Oecumenische Snelwegkapel” gehuisvest. De woordspeling 
over ‘bijtanken voor de ziel’ lag voor de hand en komt hier in 
veel contexten voor.

Overigens is de kapel niet de eerste oecumenische voorziening 
voor reizigers op deze locatie: in 1953 werd daar de Autobahn-
Mission gesticht. Twee welzijnswerkers van Caritas en de Inner 
Mission ontfermen zich over de talrijke, niet bepaald welkome 
lifters bij de rustplaats. 

Een jongeman verlaat net de kapel. Met de koffiemok in zijn 
hand en de tatoeages op zijn onderarmen ziet hij er ook niet 
uit als een typische kerkganger. Hij glimlacht en houdt de deur 
open. Misschien was hij het die de laatste aantekening maakte 
in het ‘intentieboek’ dat open naast het altaar ligt. Om te kunnen 
lezen wat hij schreef, moet je echter Spaans kennen.
Een aantal teksten is in vreemde talen geschreven, sommige in 

het Pools. Geen wonder, er rijden veel langeafstandschauffeurs 
uit Oost-Europa op de A2 als oost-westverbinding. Verzoeken 
om hulp en ondersteuning - veel ervan draait om bijstand: 
het gaat vaak om het veilig bereiken van de reisbestemming. 
Dankbaarheid wordt ook uitgedrukt – soms slechts in één 
woord. Maar achter andere bijdragen voel je ook moeilijke 
lotgevallen: ze gaan over ziekten, gebroken gezinnen of 
sterfgevallen en daarbij is er altijd de hoop: “Lieve God, laat alles 
goed eindigen!”  Eén stap de deur uit en het leven van alledag is 
terug - vanzelfsprekend en vooral onmisbaar.

Tekst: Andreas Wiedenhaus

Vertraag de drukte in de Duitse Autobahnkapellen

“Al in de middeleeuwen kregen wandelaars, 
pelgrims en reizigers onderweg gebedshuizen 
aangeboden in de vorm van kapellen en 
kruisen”, zegt de website van de Autobahn-
kerken in Duitsland (www.autobanhkirche.
de): “Ze dienden als plaatsen van beschermend 
gebed en reflectie, en ze herinnerden mensen 
eraan om altijd aan God te denken, zelfs als ze 
op reis zijn.’ De snelwegkerken willen vandaag de 
dag hetzelfde aanbieden. Ze nodigen je uit om 
te ontspannen, te herstellen en te reflecteren. Ze 
vormen een tegenwicht voor het snelle leven; hier 
kun je God en jezelf vinden. Jaarlijks bezoeken 
ongeveer een miljoen mensen een snelwegkerk. 
Bovenal waarderen ze de rust en anonimiteit. 
Velen van hen gebruiken het ‘intentieboek’ om 
hun gedachten vast te leggen, velen steken een 
kaars aan en doen een donatie.

F|Wikipedia Autobahnkapelle Hamm, 
A2 Rastanlage Rhynern-Nord.

De Damiaanparochie in Helmond heeft, voor de jaarlijkse 
actie Kerkbalans, brieven-op-naam rondgebracht aan alle 
ingeschreven parochianen. 

Alle mensen die gedoopt zijn binnen de parochie en in alle andere 
parochies in Nederland worden als parochiaan geregistreerd in 
de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Alle kerkgenootschappen, waaronder dus ook de Katholieke 
Kerk en bijvoorbeeld ook de Protestantse Kerk etc. zijn vervolgens 
aangesloten bij SILA.
SILA staat voor: Stichting Interkerkelijke Leden Administratie, en 
is een landelijke organisatie.
Op het moment van een doop van een kind wordt een 
zogenaamde SILA-stip aangebracht bij zijn of haar naam in 
de Gemeentelijke Basisadministratie, zodat het lidmaatschap 
bij verhuizing niet verloren gaat. In de Gemeentelijke 
Basisadministratie staat dus achter de naam van iedere burger 
die door een bij de SILA aangesloten kerkgenootschap bij de 

SILA als parochiaan is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet 
letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk.
Wanneer de betrokken burger verhuist, weet de 
gemeenteadministratie door de SILA-stip dat de mutatie ook 
moet worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet zelf niet bij wèlk kerkgenootschap de 
betrokkene hoort, wel dàt mutaties moeten worden doorgegeven 
aan de SILA. Bij de SILA weet men bij welke kerkgenootschap 
de betrokkene behoort en zo kan de SILA de binnengekomen 
mutatie doorgeven aan de parochie waar het om gaat.
En zo is de bal weer rond en ontvangen wij van SILA de gegevens 
van elke parochiaan die binnen onze parochie komt wonen.

Voor de actie Kerkbalans schrijft de parochie alle, als parochiaan 
geregistreerde, hoofdbewoners van elk adres aan voor een 
financiële bijdrage in de jaarlijkse kosten die de parochie heeft. 
De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de kosten van uw 
plaatselijke kerk, zoals onderhoud van het gebouw, verwarming, 
verlichting, pastorale projecten, bijzondere vieringen en ook de 

salarissen van de leden van het pastoraal team. 
Het gaat dus om alle kosten die gemaakt worden om de 
kerkdeuren van onze kerken open te kunnen houden.

Mocht u in de toekomst geen contact/correspondentie van de 
Damiaanparochie willen ontvangen; dan kunt u dit kenbaar 
maken aan het secretariaat van de parochie. U blijft dan wel 
ingeschreven als katholiek maar ontvangt dan geen post meer 
van de parochie. 

Wenst u helemaal uitgeschreven te worden uit de Katholieke 
Kerk, dan kunt u dit kenbaar maken aan de parochie waar u bent 
gedoopt. Dit kan via een speciaal formulier wat op de website te 
vinden is.
Mocht u geen post van de parochie ontvangen hebben; neem 
dan even contact op met het secretariaat en schrijf uzelf in als lid 
van de parochie. 
Mensen die in een andere parochie wonen; maar wel lid willen 
worden, krijgen de vermelding “voorkeurparochiaan”. 

Ook een brief van de 
parochie ontvangen?
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Ik zal niet de enige zijn geweest die 12 jaar 
geleden, woensdagavond 13 maart 2013 aan 
de televisie gekluisterd zat. In de auto op weg 
naar huis had ik de enthousiaste stem van de 
verslaggever al gehoord: zo dadelijk komt de 
nieuwe paus naar buiten. En thuis kon ik het 
zien, samen met ontelbaar vele mensen: een 
nieuwe paus, een Argentijn, een gulle lach. 
Het nieuwe gezicht van de opvolger van Pe-
trus!

Verschillende dingen ontroerden mij toen. Hij 
begon met een eenvoudig ‘goeden avond’. En 
het meest bijzondere was dat hij de zegen van de 
mensen vroeg. Hij boog voor ze; liet voelen dat 
hij de mensen nodig heeft.  Zonder jullie kan ik 
geen paus zijn.
Wij zijn de gemeenschap van Christus. Ik denk 
dat heel veel mensen er aan hebben moeten 
wennen: deze paus zette de zaken op zijn kop. En 
meteen werden we wantrouwend: meent hij het 
wel? Kan hij de curie wel aan? Is hij niet gewoon 
een conservatieve wolf in schaapskleren? Zal hij 
het allemaal waarmaken? 
Nu bij zijn heengaan is voor iedereen de 
boodschap van paus Franciscus wel duidelijk 
geworden, denk ik. Paus Franciscus wilde terug 
naar de kern. En die kern is Jezus. De kern is 
een eenvoudige kerk, armoedig, kwetsbaar, 
open, gemeenschappelijk. Samen, levend vanuit 
een God die alles en iedereen overstijgt en 
tegelijkertijd in iedereen aanwezig is. De kern 
is barmhartigheid, waardigheid, menselijkheid, 
duurzaamheid. Dát is de kerk die de wereld nodig 
heeft. Een kerk die de mens op de eerste plaats 
zet. Maar dan iedere mens: de gezonde en de 
zieke, de levende en de dode. 

Paus Franciscus heeft door deze houding de 
harten van velen gestolen. Zijn directe menselijke 
nabijheid oefende een grote aantrekkingskracht 
uit, binnen en buiten de kerk. In zijn verkondiging 
stond de mildheid en barmhartigheid van God 
centraal en in de spanning die er altijd al geweest 
is tussen de leer en het leven, had hij veel oog 
voor de gang van het léven, vooral op momenten 
waarop we het moeilijk hebben. 
Hiermee raakte paus Franciscus het hart van Jezus’ 
Blijde Boodschap. Daar waar mensen, en dat zijn 
er helaas niet weinig, de kerk ervaren als een 
onbarmhartig en rigide instituut, wereldvreemd, 
zelfgenoegzaam en opgesloten in eigen gelijk, gaf 
deze paus een teken van elan en nieuwe hoop. 
Over het ontvangen van de H. Communie zei 
de paus: “De Eucharistie is geen beloning voor 
de volmaakte mens, maar een grootmoedig 

geneesmiddel voor de zwakken.” De kerk, zo zei 
hij, moet een veldhospitaal zijn, waar mensen in 
de strijd van hun leven heling vinden van hun 
kwetsuren. Hij liet het daarbij niet bij woorden 
alleen. Hij maakte een einde aan de barokke 
hofcultuur in het Vaticaan. Hij koesterde de mens 
in nood, de arme en stelde daadwerkelijk tekens. 
Op het eiland Lampedusa, dicht bij wanhopige 
bootvluchtelingen, op Witte Donderdag in de 
jeugdgevangenis, op zijn verjaardag aan tafel met 
daklozen, verbonden met werkelozen in Sardinië, 
met velen biddend en vastend verbonden voor 
vrede in Syrië, een persoonlijke brief aan een 
groep Toscaanse homo en lesbische katholieken, 
of zomaar opeens aan de telefoon met een 
gevangene in Argentinië, een ongewenst 
zwangere of een ziek kind, ergens in Italië. 
Dat allemaal om mensen een hart onder de riem 
te steken. Zo gaf hij in onze tijd een krachtig en 
inspirerend getuigenis van Gods mensenliefde in 
het voetspoor van Jezus van Nazareth.
Ik denk, dat paus Franciscus zich ervan bewust 
was dat de wereld deze kerk en dit geloof nodig 
heeft. Geen oordelende, kniezende of bekrompen 
kerk, maar een blijde, vrolijke, optimistische kerk, 
waarin ieder individu een plaats heeft omdat God 
dat zo heeft gewild. Waarin iedere mens volledig 
en opgelucht kan ademhalen, genietend van de 
schepping en van elkaar, van ieder moment van 
samenzijn en gemeenschap.

De kerk is een radicale gemeenschap met een 
radicale boodschap. En die is: uw, jouw, mijn 
leven is er niet zomaar. Het is door iemand anders 
gewild. Door onze ouders, maar daarvóór door 
God, de Gever van alle leven. Hij is en wil niets 
anders dan dat wij zijn. Dat wij onszelf kunnen 
zijn; dat we kunnen groeien, niet als éénling 
maar in gemeenschap. Daarvoor heeft God onze 
persoon en onze mogelijkheden geschapen; om 
ze er te laten zijn zoals Hij ze bedoeld heeft. En als 
je in jezelf de drang voelde om je eigen ruiten in 
te gooien, roet in je eten te strooien, toen zond Hij 
de mens Jezus, om tegen ons te zeggen: wat voor 
doms je ook hebt gedaan, Ik zal altijd bij je zijn, Ik 
zal je nooit in de steek laten. Ik heb er mijn leven 
voor over! En zo is ieder mens belangrijk!
God doet wat Hij belooft. Zijn dromen zijn geen 
bedrog. Ieder kind is een bericht van God dat Hij 
nog steeds niet genoeg heeft van mens en wereld. 
Maar dit hoopvolle bericht is niet eenzijdig. Er 
wordt ook actie van de mens verwacht. 
God veranderd de wereld niet zonder ons. De 
uitdaging is dat wij veranderen. Dat wij God in 
ons toelaten. Dan zul je ontdekken wat eigenlijke 
macht is. Hij toont Zijn macht door dicht bij je 
te gaan staan in je leven; zodat je zelf je leven 
aankunt. En overal waar je met je eigen onmacht 
gaat staan naast een ander; en overal waar je 
ervoor opkomt dat macht geen weg is naar vrede, 
en naar het geluk van mensen, daar zul je ervaren 
dat God met je meegaat op je weg. 
De nalatenschap van paus Franciscus is rijk en 
blijvend inspirerend. Zijn woorden van, en oproep 
tot, barmhartigheid zullen blijven echoën in de 
Kerk en in de wereld.

Moge wijlen paus Franciscus vanuit Gods hemel 
een voorspraak en een zegen zijn. 

Pastoor Pieter Scheepers

Ter herinnering aan Paus Franciscus

F| Annett Klingner

“De muren van ziekenhuizen hebben meer oprechte gebeden gehoord dan kerken...
Ze hebben veel oprechtere kussen gezien dan die op luchthavens...
In ziekenhuizen zie je een homofoob gered worden door een homoseksuele arts.
Een bevoorrechte arts die het leven van een bedelaar redt...
Op de intensive care zie je een Jood die een racist verzorgt...
Een politieagent en een gevangene in dezelfde kamer die dezelfde zorg ontvangen...
Een rijke patiënt die wacht op een levertransplantatie, klaar om het orgaan van een arme 
donor te ontvangen...
Het is op deze momenten, wanneer het ziekenhuis de wonden van mensen aanraakt, dat 
verschillende werelden elkaar kruisen volgens een goddelijk plan. En in deze gemeenschap van 
lotsbestemmingen beseffen we dat we alleen niets zijn.
De absolute waarheid van mensen openbaart zich meestal alleen in momenten van pijn of bij 
de reële dreiging van een onomkeerbaar verlies.
Een ziekenhuis is een plek waar mensen hun maskers afleggen en zichzelf laten zien zoals ze 
werkelijk zijn, in hun puurste essentie.
Dit leven zal voorbijgaan. Snel, dus verspil het niet door met mensen te vechten.
Bekritiseer je lichaam niet te veel.
Klaag niet overmatig.
Verlies geen slaap over rekeningen.
Zorg ervoor dat je je dierbaren knuffelt.
Maak je niet te veel zorgen over het spic en span houden van het huis.
Materiële goederen moeten door iedereen verdiend worden – wijd je niet aan het vergaren van 
een erfenis.
Je wacht op te veel: Kerstmis, vrijdag, volgend jaar, wanneer je geld hebt, wanneer de liefde 
arriveert, wanneer alles perfect is...
Luister, perfectie bestaat niet.
Een mens kan het niet bereiken, omdat we simpelweg niet gemaakt zijn om hier vervuld te 
worden.
Hier krijgen we de kans om te leren.
Dus, haal het beste uit deze beproeving van het leven – en doe het nu.
Respecteer jezelf, respecteer anderen. Volg je eigen pad en laat het pad los dat anderen voor 
je hebben gekozen.
Respect: geef geen commentaar, oordeel niet, bemoei je er niet mee.
Heb meer lief, vergeef meer, omarm meer, leef intenser! En laat de rest over aan de Schepper.”

Paus Franciscus

Dit is wat Paus Franciscus schreef in het ziekenhuis

Broeders, zusters... Ik spreek tot u, vooral tot hen 
die niet meer geloven, niet meer hopen, niet 
meer bidden, omdat ze denken dat God weg is.
Tot hen die genoeg hebben van schandalen, van 
machtsmisbruik, van de stilte van een Kerk die 
soms meer op een paleis dan op een thuis lijkt.

Ook ik was boos op God.
Ook ik zag goede mensen sterven, kinderen 
lijden, grootouders huilen zonder medicijnen.
En ja... er waren dagen dat ik bad en alleen een 
echo voelde.
Maar toen ontdekte ik iets:
God schreeuwt niet. God fluistert.
En soms fluistert Hij vanuit de modder, vanuit de 
pijn, vanuit een grootmoeder die je voedt zonder 
iets te hebben.
Ik kom u geen volmaakt geloof aanbieden.
Ik kom u vertellen dat geloof een wandeling is 
met stenen, plassen en onverwachte knuffels.
Ik vraag u niet om in alles te geloven.
Ik vraag u om de deur niet te sluiten. Geef een 
kans aan de God die zonder oordeel op je wacht.
Ik ben slechts een priester die God zag in de 
glimlach van een vrouw die haar zoon verloor... 
en toch kookte ze voor anderen.
Dat veranderde me.
Dus als je gebroken bent, als je niet gelooft, als je 

de leugens beu bent...
kom dan toch. Met je woede, je twijfel, je vuile 
rugzak.
Niemand hier zal je om een VIP-kaart vragen.
Want deze kerk zal, zolang ik leef, een thuis 
zijn voor de daklozen en een rustplaats voor de 
vermoeiden.
God heeft geen soldaten nodig.
Hij heeft broeders nodig.
En jij, ja, jij... bent er een van.”

Robert Prevost (Leo XIV)

Bron: Daily Roman Catholic Bible Readings

Foto: Vatican Media

Woorden van paus Leo XIV
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Omdat iedereen anders is...
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Wanneer u verzekerd bent 
bij Ardante, ASR, DELA, 

Monuta of ergens anders 
kunt u ook voor ons kiezen.

Vraag nu 

een gratis 

invulboekje 

aan

Met eigen 
crematorium

Helmond - Beek en Donk - Deurne
Dag en nacht bereikbaar op 0492 31 95 33

Het afscheid in vertrouwde handen.

Amore uitvaartverzorging
Koningsplein 24 - 5721 GJ AstenKoningsplein 24 - 5721 GJ Asten
tel. 0493-381554 - www.uitvaartamore.nltel. 0493-381554 - www.uitvaartamore.nl
dag & nacht bereikbaar

info   desterschoonmaak.nl

www.desterschoonmaak.nl

Brandevoort is een prachtige wijk in onze 
diverse parochie. Omdat Brandevoort is 
ontstaan in de tijd van ontkerkelijking 
heeft deze wijk geen eigen kerk. Hierdoor 
zijn wij als parochie minder zichtbaar en 
soms ook minder vindbaar. Om Brande-
voort te laten merken dat wij als parochie 
blij zijn met deze mooie wijk herhalen we 
de succesvolle feestelijk Openluchtmis on-
der de Markthal in Brandevoort. Dit jaar 
zal dat zijn op zondag 7 september om 
10.00u. En met ons veranderlijke weer 
kan het dit jaar wel eens minder mooi zijn. 
Maar weer of geen weer: het gaat altijd 
door!

Omdat er deze zondag in de andere kerken 
géén dienst zal zijn, vormen alle koren van 
de parochie één groot projectkoor om de 
H. Mis muzikaal op te luisteren. De gildes 
zijn opnieuw aanwezig en ondersteunen de 
misdienaars en acolieten tijdens de viering. 
Voor de kleinsten onder ons is er een eigen 
kinderkerk naast de martkhal. 

Na afloop van de eucharistieviering nodigen 
wij u voor een gezellig kopje koffie met iets 
lekkers.

Bestuur Damiaanparochie

F|Damiaanparochie

Jaarlijkse Openluchtmis Brandevoort

In het boek ‘Katholiek’ presenteert pastoor Jan-Jaap van Peperstraten de belangrijkste 
overtuigingen van het katholieke geloof. Hij laat zien dat de katholieke kerk heilzaam 
kan zijn voor de cultuur. Hij geeft een inkijkje in de katholieke wereld van dit 
moment en laat zien wat wij hiervan kunnen leren. En dat is nodig, want de huidige 
cultuur schuurt met de katholieke leer en lijkt er soms haaks op te staan. Het is een 
toegankelijke en met plezier geschreven introductie op het katholieke geloof.

Boekentip: Het katholieke geloof in de 
Lage Landen, een rondleiding…
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De soepbus kwam oorspronkelijk rond 
2013 tot stand door een initiatief van de pa-
rochies in Helmond en het Leger des Heils. 
Na een paar jaar heeft de samenwerking 
met Leger des Heils een andere vorm aan-
genomen en de soep wordt nu gemaakt 
door SMO in Helmond. 

De soepbus is laagdrempelig en heeft in 
Helmond-West in de kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid een goede plaats om gasten te 
ontvangen. 
Iedere dinsdag van 16.15 tot 18.00 uur bieden 
wij een kom soep , een boterham of een tosti 
met koffie en/of thee en een luisterend oor 
voor wie daar behoefte aan heeft. 
De Damiaanparochie geeft zo de mogelijkheid 
om met elkaar de maaltijd te gebruiken in 

de zaal bij de kerk aan de Hornestraat 1 in 
Helmond-West. 
Iedereen is welkom, we vragen geen “bewijs”, 
we stellen geen vragen, iedereen is uitgenodigd 
die er behoefte aan heeft om samen te eten. 
Het gaat om een gratis maaltijd, ter beschikking 
gesteld door de “PCI Damiaan in actie” van de 
Damiaanparochie. 
Sinds een paar jaar serveren we met kerstmis 
een driegangendiner, mede mogelijk gemaakt 
door diverse giften, waaronder een donatie van 
de Beelsfundatie. 

Ons team van vrijwilligers zorgt voor een warm 
welkom voor de medemensen die samen met 
anderen de maaltijd willen gebruiken. 

Liesbeth Wolters, voorzitter PCI Damiaan in Aktie

F| Damiaanparochie Helmond

Warm welkom bij de “Soepbus”

Op 24 december vorig jaar opende paus 
Franciscus het Heilig Jaar in Rome door de 
Heilige Deur van de Sint Pieter in Rome te 
openen. Dit jaar (2025) wordt ook wel een 
jubeljaar genoemd en geeft een bijzondere 
periode aan waarin mensen kennis kunnen 
maken met de (geestelijke) schatten van de 
kerk.

De Heilige Deur staat voor de doorgang naar 
verlossing: de weg naar een nieuw en eeuwig 
leven, die voor de mensheid werd geopend 
door Jezus. Panelen op de deur belichten 
evangelieverhalen over de barmhartigheid en 
vergeving van God.

In het Heilig Jaar zijn mensen uitgenodigd om 
Rome te bezoeken en in de Sint Pieter door de 
Heilige Deur te gaan. Ook andere basilieken in 
Rome hebben een Heilige Deur.

In Nederland werd het Jubeljaar in het 
bisdom van ‘s-Hertogenbosch geopend op 
zondag 29 december met een dienst in de 

Sint-Janskathedraal. Vanuit alle parochies en 
kloosters waren afvaardigingen uitgenodigd 
mee te vieren. In de bul van het Heilig Jaar heeft 
Paus Franciscus bepaald dat in alle kathedralen 
wereldwijd het ‘Kruis van het Heilig Jaar’ wordt 
vereerd. Dit kruis werd tijdens de processie de 
kathedraal binnengedragen. Aan het einde van 
de viering ontving iedere parochie een speciale 
kaars die symbool staat voor het Heilig Jaar, 
met het idee dat het licht van hoop en geloof 
in onze gemeenschappen verder kan worden 
verspreid gedurende dit jubeljaar. 

Het Bisdom organiseert overigens ook nog 
diverse activiteiten rondom het jubeljaar, zoals 
de Nationale Bedevaart naar Rome en andere 
activiteiten.

Bestuur 

Damiaanparochie

Het Heilig Jaar – Pelgrims van Hoop

Zorg voor parochianen is niet alleen een taak van de pastores, maar van alle chris-
tenen. We dienen zorg voor elkaar te hebben. 

Als u graag een bezoek ontvangt van pastoor Scheepers of pastoraal werker Marjelein 
Verhoeven naar aanleiding van een uitvaart, van ziekte, ter kennismaking of om een 
andere reden, neem dan zelf contact op. Dan kan via de teamassistente Hildegard van 
Leuken een afspraak gemaakt worden: teamassistent@damiaanhelmond.nl. 

Het mag ook rechtstreeks naar pastoor Scheepers: pastoor@damiaanhelmond.nl of 
pastoraal werker Marjelein Verhoeven: mverhoeven@damiaanhelmond.nl. 

Huisbezoek pastores

Al decennia lang wordt er in parochies ca-
techese gegeven aan kinderen. Dit gebeurt 
vooral rond Eerste Communie en Vormsel. 
Op verschillende dagen en tijden werd aan 
de kinderen catechese gegeven. Voor ou-
ders was er weinig of geen aanbod. 

In onze parochie gaat daar in het volgende 
werkjaar/ schooljaar verandering in komen. 
We gaan de catechese voor kinderen en 
hun ouders concentreren op één moment 
in de week, op de zondag. Dit zullen op zes 
zondagen in september, oktober en november 
2025 en januari, februari en maart 2026.

Ouders en kinderen van alle leeftijden (tussen 
0 en 15 jaar) krijgen op hun eigen niveau 
catechese aangeboden rond hetzelfde thema, 
maar wel ieder in hun eigen groep. Elke 
groep wordt begeleid door ten minste twee 
vrijwilligers.

Hoe gaan deze familiezondagen er 
concreet uitzien: we starten samen met een 
familieviering in de St. Luciakerk om 10.00 uur. 
Daarna steken we de straat over om samen bij 
Alphonus een kopje koffie/ thee te drinken en 
voor de kinderen is er ranja. Om 11.15 uur gaat 
ieder naar de betreffende groep (de meeste 
groepen vinden ook onderdak bij Alphonsus). 
Rond 12.00 uur ronden we de catechese in de 
groepen af. Rond 12.15 uur kunnen we dan 
samen genieten van een eenvoudige lunch bij 
Alphonsus. Na de lunch die duurt tot uiterlijk 
13.00 uur gaat iedereen weer naar huis.

In deze familiezondagen is ook de 
voorbereiding van de Eerste Communie en het 
Vormsel opgenomen. 

Alle gezinnen zijn welkom om aan te sluiten bij 
deze familiezondagen!

Familiepastoraat

In de eerste helft van 2025 zijn er zes, 
goedbezochte, Sycamore bijeenkomsten 
geweest. Elke bijeenkomst had zijn eigen 
thema. Na een inleidende film van ongeveer 
een half uur gaan de aanwezigen met elkaar 
in gesprek over het thema van die avond. 

Samen pratend leren we meer over het 
katholieke geloof en de traditie. De deelnemers 
zijn zowel mensen die kerkbetrokken zijn, als 
zij die nieuwsgierig zijn naar het katholieke 

geloof. In de tweede helft van 2025 zijn er 
vier bijeenkomsten gepland: 25 september, 
30 oktober, 27 november en 11 december. 
Iedereen is van harte welkom! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Marjelein Verhoeven, mverhoeven@
damiaanhelmond.nl 

Meer Sycamore bijeenkomsten

Zondag 22 juni was het weer tijd voor de 
jaarlijkse parochiepicknick. Een gezellig 
samenzijn waarbij het werkjaar in de parochie 
traditioneel wordt afgesloten. Onder het genot 
van koffie en thee en broodjes knakworst 
werd er gezellig bijgepraat. Ook was er weer 
een springkussen opgezet. Natuurlijk bestemd 
voor de kinderen, maar zoals de foto’s laten 

zien, ook voor hen die zich weer even kind 
voelden.   
Ook in de Damiaanparochie is het nu 
vakantietijd. Dat betekent dat veel activiteiten 
even stil liggen. Na de zomervakantie gaan 
we weer vol energie aan de slag! 

F| Damiaanparochie

Parochiepicknick
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Aan de wandel
in onze parochie

Van veruit kun je hem zien: de markante toren van de Sint 
Trudokerk in Stiphout. Dit jaar herdenken we dat deze kerk 
140 jaren geleden in gebruik is genomen. In een vorige Da-
miaan hebben we stilgestaan bij ‘de buitenkant’, maar de 
binnenkant van deze kerk is meer dan de moeite waard. Je 
loopt de kerk binnen onder het wakend oog van pastoor 
Kuijpers, die met een zeer royale gulle financiële bijdrage 
ervoor gezorgd heeft dat in 1884 de kerk geconsacreerd is.

De kerk is van de hand van de architect Henricus Jacobus van 
Tulder en uitgevoerd in de neo - gotische stijl. De constructie 
van de kerk toont stergewelven en geprofileerde pijlers/pilaren 
met colonnetten. De neogotische stijl kenmerkt zich door de 
spitsbogen, het ranke beeldhouwwerk en vele versieringen. Maar 
het is niet altijd wat het lijkt, ook hier geldt enigszins dat schijn 
bedriegt. Zo oogt in de kerk het metselwerk in meerdere kleuren 
en het heeft er alle schijn van dat er meerdere kleuren bakstenen 
zijn gebruikt. Echter, hier zijn zeer nauwkeurige schilders aan het 
werk geweest. In vaktermen hebben we het dan ook wel over 
baksteen-polychromie (poly = veel, chromie = kleur) 

Het resultaat is in elk geval heel fraai en met precisie uitgevoerd. 
Ook in het priesterkoor kan men bovenin een zeer fraai staaltje 
van decoratietechnieken aantreffen. Je krijgt warempel het 
idee dat er echt stoffen gordijnen hangen (A). De pilaren in de 
hoofdbeuk zijn de plaatsen voor enige heiligen, waarbij (vanuit 
de ingang van de kerk gezien) de mannelijke heiligen aan de 
rechterkant zijn geplaatst en de vrouwelijke heiligen een plekje 
aan de linkerzijde hebben gevonden. Opvallend is dat we in deze 
kerk enige relatief onbekende heiligen tegenkomen. Laten we ze 
even nalopen.

Tegen de achterwand zien we de Heilige Gerardus Majella (1), 
de patroon van de hopeloze zaken, portiers, kleermakers en 
zwangere vrouwen alsook Sint Isidorus (2) van Madrid, (niet te 
verwarren met Sint Isidorus van Sevilla)

A
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(6) En Sint Trudo, de naamgever van de kerk. De vrouwelijke 
heiligen in de kerk zijn de Heilige Apollonia, die de tandartsen 
beschermt. 

(8) Sint Barbara, de beschermster van onder andere gevaarlijke 
beroepen zoals de mijnwerkers, diverse militaire beroepen, 
brandweerlieden en doodsgravers

(7) Sint Lucia een vroegchristelijke martelares, beschermheilige 
van mensen met een visuele handicap en ook de naamgeefster 
van vele kerken in de buurt zoals in 
Mierlo-Hout en Mierlo.

De mannelijke heiligen zijn, van achter naar voren, Sint Severinus, waarschijnlijk van Ravenna (3), de patroonheilige van wevers en aanverwante beroepen. Sint Ambrosius (4), de patroonheilige van 
wevers en aanverwante beroepen. (5) De Heilige Johannes ‘Batista’ een alom bekende heilige en evangelieschrijver.

Elk jaar in het tweede weekend van septem-
ber zijn duizenden prachtige monumenten 
in heel Nederland gratis toegankelijk voor 
iedereen. Tijdens deze 39ste editie van de 
Open Monumentendag, gaan op zondag 14 
september de St. Luciakerk en de St. Trudo-
kerk weer open voor bezichtiging. Het the-
ma is ‘Erfgoed en Architectuur’. Dit thema 
past goed bij de kerken, want hoewel beide 
neogotisch zijn, verschillen de kerken als 
dag en nacht. 

De St. Luciakerk, ontworpen door architect C. 
Franssen, oogt eenvoudig wit en straalt rust uit, 
omdat de polychrome kleuren in de vorige eeuw 
zijn overschilderd. De St. Trudokerk, gebouwd 
door H.J. van Tulder, is daarentegen een rijkelijk 
gedecoreerde kerk waarbij het kenmerkende 

polychrome kleurgebruik juist behouden is 
gebleven. Bijna alles is nog in originele staat 
bewaard gebleven: het kalkstenen altaar, de 
preekstoel, het orgel en de prachtige glas-in-
loodramen. Een buitenkans om beide kerken te 
bezoeken en uw eigen oordeel te geven.

Op zondag 14 september zijn daarom van 
13.00 tot 17.00 uur de St. Luciakerk in Mierlo-
Hout en de St. Trudokerk in Stiphout open voor 
bezichtiging en uitleg. In beide kerken zal er die 
middag mogelijkheid zijn vragen te stellen over 
liturgische gebruiksvoorwerpen zoals kazuifels 
en kelken, die geëxposeerd worden. Beide 
kerken hebben ook een eigen begraafplaats 
en zijn open voor (respectvol) bezoek. De 
Damiaanparochie nodigt iedereen uit om een 
kijkje te komen nemen!
Bestuur Damiaanparochie 

Open monumentendag 2025



8 16e jaargang • nummer 3 • juli 2025 DAMIAAN

Dan ben ik aangekomen bij het priesterkoor en het zonlicht 
schijnt warm door de prachtige glas in loodramen de kerk in. In 
een volgende Damiaan neem ik jullie graag mee langs de vele 
gebrandschilderde ramen en het fraais op het priesterkoor.

Als ik deze ‘verhalende kerk’ uitloop sta ik achterin nog even stil 
bij het dagelijks toegankelijke Maria-altaar.
Deze plaats is tot vele jaren geleden de doopkapel geweest. Tot 
het begin van de jaren 60 is het immers goed gebruik om een 
pasgeboren kind op de tweede dag, na de geboorte te dopen. 

En aangezien de baby als ‘ongedoopte’ de kerk inkomt dient de 
doop dus achterin de kerk plaats te vinden. Later is de doopvont 
naar het priesterkoor verplaatst en sinds een paar jaren staat ze 
op een bescheiden plaats links vooraan in de kerk.
Dat er al eeuwenlang een verbintenis is tussen kerk en gilde zie 
je ook in deze kerk terug in het beeld van Sint Antonius Abt in 
de Mariakapel. (B) 

Met een hoofd vol aan indrukken en mooie beelden wandel ik 
de harde wereld van de Dorpsstraat weer in. Mijn oog valt op 

de oude pastorie, die inmiddels anti-kraak is geworden. Komt 
er mogelijk toch een wens uit dat dit een plek voor ontmoeting 
zal worden en loop dan gerust de kerk even binnen voor een 
kaarsje of een moment van stilte.

Tekst: Maarten Janssen

Fotografie: Cofoto, Mario Coolen

(9) Vooraan treffen we de Heilige Anna aan, de moeder van 
Maria en patrones van de zwangere en een goed huwelijk.  
Links zien we ook nog het beeld van Sint Antonius amen met het 
kind Jezus op zijn armen. Hij is ook bekend van het schietgebedje 
“Heilige Antonius, beste vrind maak dat ik mijn …. Terugvind”.

Deze beelden uit onze kerk zijn alle geschonken door personen, 
broederschappen of verenigingen. De beelden zijn vervaardigd 
door Jozef Geefs, een beeldhouder uit Antwerpen die leefde van 
1808 -1885. Hij was na zijn broer Willem de meest talentvolle van 
een familie van beeldhouwers.

(11) Op de preekstoel staan voorts beelden van vier kerkvaders. 
De afgebeelde kerkvaders zijn de heiligen Hieronymus,  
Ambrosius, Gregorius en Augustinus. De preekstoel, maar ook 
andere houten elementen in de kerk zoals de biechtstoelen en de 
balustrade van het koor zijn van de hand van J. van der Mark uit 
Eindhoven en dateren van rond 1887.

B

Voorts is natuurlijk de preekstoel een opvallend verschijnsel. In 
het houten beeldhouwwerk is het verhaal van de jonge kerk op 
een speelse manier uitgebeeld. Ook zie je de vier evangelisten 
Lucas, Marcus, Mattheus en Johannes en waar je de preekstoel 
opgaat staat Mozes (10) met twee horentjes op zijn hoofd (te 
wijten aan oude vertaalfout) 
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Natuursteenbedrijf 
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.

Zondag 7 september 
Openluchtmis Brandevoort – 

25-jarig bestaan wijk 
Brandevoort

Donderdag 11 september
Informatieavond 

familiepastoraat. Voor 
meer informatie en/of 

aanmelden mverhoeven@
damiaanhelmond.nl 

of 06-30134686

Zondag 14 september
Open Monumentendag 

St. Luciakerk en St. Trudokerk 

Zaterdag 27 september
Bedevaart naar Kevelaer

Zondag 5 oktober
Gilde activiteit jongerengroep

Donderdag 9 oktober
Vrijwilligersavond 
Damiaanparochie 

(locatie De Koning)

Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond 
info@bremink.nl • www.bremink.nl  
0492 317420

• Administratieve 
 dienstverlening

• Fiscale dienstverlening

• Starterbegeleiding

Gastvrijheid Johannes 15, 26 – 16, 4a
Waar koffie geurt en het evangelie weerklank vindt

Het moet gezegd: vrouwen hebben vaak – 
meer dan mannen – oog voor ontmoeting 
en verbondenheid. In hoeveel huizen komen 
vrouwen niet samen om koffie te drinken, om 
bij te praten, om hun hart te luchten, om het 
over hun mannen te hebben … Daar wordt het 
leven gedeeld: de zorgen over de kinderen, het 
werk, de relaties, de buurt, de hoop en het ver-
driet. Het is iets van alle tijden.

Gastvrijheid hoort wezenlijk bij het christen-
zijn. Waar de Geest ontvangen wordt, ontstaat 
beweging. Mensen komen los van zichzelf, hun 
blik verruimt, hun handen worden vrij om te 
geven. Geloof mag zich niet opsluiten in een 
veilige privéruimte, maar moet grenzen openen en 
verbinding zoeken.

We zien dat in gezinnen die hun deur 
openstellen voor wie nabijheid nodig heeft, in 
gemeenschappen waar niemand zich vreemd 
hoeft te voelen, in kloosters en abdijen waar 
standaard altijd gastenkamers zijn. Overal waar 
mensen ontvangen worden – ongeacht wie ze zijn 
– wordt iets zichtbaar van Gods liefde.

Gastvrijheid mag voor een christen geen bijzaak 
zijn. Ze raakt de kern van ons geloof. Jezus zelf was 
gast en gastheer tegelijk. Hij liet zich uitnodigen 
en nodigde mensen uit in de ruimte van zijn 

barmhartigheid. Een christen ontvangt anderen 
zoals Hij dat deed: zonder oordeel, met aandacht 
voor kwetsbaarheid. In die openheid ontstaat 
gemeenschap, en kunnen wonden helen en 
nieuwe stappen groeien.

Christelijke gastvrijheid heeft ook een 
maatschappelijke dimensie. In een wereld 
waarin velen hun thuis verliezen, op de vlucht 
zijn voor geweld of armoede, mag de Kerk geen 
toeschouwer zijn. Ze is geroepen tot een gastvrij 
beleid, tot concrete zorg, tot profetisch spreken. Als 
Europa muren optrekt en vluchtelingen terugstuurt 
naar onveilige plekken, moet de Kerk van zich laten 
horen om te herinneren aan de waardigheid van 
elke mens.

Wie zich zo uitspreekt, zal vroeg of laat het kruis 
van de Heer ontmoeten. Jezus heeft niet gezegd 
dat het misschien moeilijk zou worden – Hij zei 
dat het zál gebeuren. Gastvrijheid, zeker tegenover 
vreemdelingen en vluchtelingen, wordt vandaag 
niet vanzelfsprekend gewaardeerd. Blijven spreken 
en handelen vanuit het evangelie blijft noodzakelijk.

Het is goed en belangrijk dat de Kerk deze zorg niet 
uit de weg gaat. Ze doet dat ook. Paus Franciscus 
sprak er vaak duidelijke taal over, en ook paus Leo 
XIV blijkt die richting verder uit te gaan.

Wie de juiste mediakanalen volgt – of wil volgen 
– weet het: wereldwijd gebeuren er veel en 
zeer waardevolle initiatieven op het vlak van 
gastvrijheid. Vanuit zowat alle christelijke kerken 
is er steeds die stille beweging geweest van 
openheid en inzet, vaak in het klein, maar met een 
evangelische betrokkenheid om u tegen te zeggen. 
En niet alleen daar. Ook binnen de joodse en 
islamitische gemeenschappen, en binnen andere 
levensbeschouwelijke tradities, worden mensen 
opgevangen, grenzen overschreden en bruggen 
gebouwd. Gastvrijheid is geen monopolie van één 
geloof, maar een weerklank van iets diepmenselijks, 
dat in veel harten leeft. Jammer genoeg schenkt 
het ‘gewone’ journaal hier zo weinig aandacht aan. 
Wat verbindt, haalt zelden de voorpagina.

Wat veel mensen doen in het klein, mag de Kerk – 
en alle mensen van goede wil – wereldwijd doen 
in het groot: deuren openen, mensen opnemen, 
aanwezig zijn in de kwetsbaarheid van de ander. 
Zo getuigen we met z’n allen van het ware gelaat 
van God, wiens hart geopend is voor ieder mens.

Tekst: Kris De Vleeschouwer

DAMIAANPAROCHIE HELMOND
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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WWW.HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR JOU

Of je nu een woning
 wilt verkopen, 

hulp zoekt bij aankoop 
of een gedegen taxatie  
nodig hebt, aarzel dan 

niet om ons 
te bellen. 

 We komen 
graag bij je 

langs. 

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Zaterdag 27 september 2025 gaan we als parochie weer op bedevaart 
naar Kevelaer. Daar wordt sinds 1642 Maria, troosteres der Bedroefden, 
vereerd. Het Mariabeeld, ook wel genadebeeld wordt vereerd in de spe-
ciaal daarvoor gebouwde genadekapel. Tussen 1643 en 1645 werd de 
oudste kerk gebouwd, de kaarsenkapel (deze kerk dankt zijn naam aan 
de vele kaarsen die er in de kerk te zien zijn. Tussen 1858 en 1964 werd 
de St. Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.

Het programma van deze bedevaart ziet er als volgt uit:
• 7.45 uur vertrek bus bij St. Luciakerk
• 8.00 uur vertrek bus bij de St. Trudokerk
• 10.15 uur Eucharistieviering in de Beichtkapelle (naast de basiliek)
• 12.00 uur lunch
• 14.00 uur kruisweg bidden
• 17.00 uur gezamenlijke afsluiting met het Lof
• 18.00 uur vertrek naar huis

De kosten zijn 35 euro p.p. (inclusief busreis en driegangenlunch).
Aanmelden kan tot en met 3 september 2025 bij Hildegard van Leuken, 
team assistent via teamassistent@damiaanhelmond.nl of via 0492-523147 
(Hildegard is aanwezig op dinsdag- en woensdagochtend)

Bedevaart naar Kevelaer 
wederom met een 
mooi programma

Hoe bijzonder was de reis die meer dan 70 personen 
zaterdag 28 juni maakten naar de Basiliek H.H. Aga-
tha en Barbara in Oudenbosch. Het werd een gezelli-
ge zonnige dag voor alle deelnemers uit de Damiaan-
parochie op bedevaart als “Pelgrims van hoop” in het 
jubeljaar 2025.

Bij aankomst werden de bezoekers hartelijk verwelkomd 
door pastoor Pieter Scheepers en zijn ambtgenoot 
pastoor Maickel Prasing. Hij is de rector van de basiliek. 
In het openingswoord werd Oudenbosch omschreven 
als “klein Rome”, een verwijzing naar de unieke uitstraling 
van de basiliek, die is geïnspireerd op de Sint-Pieter in 
Vaticaanstad. 
De ochtend begon met koffie, thee en heerlijk gebak. 
Daarna volgde de eucharistieviering in de kerk, geleid 
door pastoor Scheepers. Na deze sfeervolle H. Mis volgde 
een heerlijke lunch met soep en belegde broodjes. Na 
de lunch werden de deelnemers in groepjes verdeeld 
en volgde een rondleiding door het historische centrum 
van Oudenbosch, waar de rijke religieuze en culturele 
geschiedenis van het dorp werd belicht. Daarna volgde 
een rondleiding door de basiliek zelf. De gids vertelde 
over de bouwgeschiedenis en verwees naar pastoor 
Willem Hellemons, de visionaire initiatiefnemer achter 
de totstandkoming van dit imposante godshuis. In het 
winkeltje waren diverse religieuze artikelen te koop: 
Mariabeelden, bidprentjes, bedeltjes en ansichtkaarten. 
En velen maakten een kaarsje aan in de basiliek. Na het 
bezichtigen van het interieur, door sommige deelnemers 

vanuit de koepel, die met 160 traptreden kon worden 
bereikt, volgde een afsluitend drankje in de Cuyperszaal, 
genoemd naar de beroemde architect Pierre Cuypers, die 
nauw betrokken was bij het ontwerp van de basiliek. Ik 
denk wel dat ik namens iedereen spreek, dat het weer 
een gezellige reis was. Er werd veel gelachen en het was 
erg bijzonder om de verhalen te horen over de historie 
van Oudenbosch met vele prachtige gebouwen. Ook 
zeker een aanrader voor diegenen die van oude panden 
houden, om daar eens een kijkje te nemen. En boek dan 
een rondleiding, deze gidsen weten onnoemlijk veel over 
hun stad Oudenbosch. Bedankt aan iedereen die zich 
voor deze reis heeft ingezet, het was super!  

F| Anja DonkersF| Damiaanparochie

F| Ton van de Meulenhof

Bezoek aan de basiliek 
van Oudenbosch
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Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en 
strekt zich uit over de voormalige parochiekernen Sint-
Lucia te Mierlo-Hout en Brandevoort; Sint-Trudo te 
Stiphout; Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West en 
de voormalige Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in 
de Oranjebuurt.

Het pastorale team bestaat uit:
Pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 
Pastoraal werker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl)

Centraal secretariaat:	
Panovenweg 1, kantoor 163, 5708 HR Helmond 
Tel: 0492-523147

Geopend op maandag tot donderdag tussen 10-12 uur.
E-mail:		  secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website:	 www.damiaanhelmond.nl
Facebook:	 www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram:	 Damiaan_Helmond

ONZE KERKEN:
St. Luciakerk
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
Tel: 0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur
Zondag om 10.00 uur
Maandag en donderdag om 19.00 uur
Dinsdag en vrijdag om 09.30 uur

St. Trudokerk
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
Eucharistieviering: zondag om 11.15 uur

Goddelijke Voorzienigheid
Hornestraat 1, 5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur

Bankrekening parochie:
NL90RABO0123801184 t.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster

Begraafplaatsen: dagelijks geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang.
Beheerder Luciabegraafplaats: Ton van de Meulenhof. 
Tel: 06-53417529
Beheerder Trudobegraafplaats: Laurens Noten. 
Tel: 06-41420077
Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Laurens Noten. 
Tel: 06-41420077

Bezoek vanuit de parochie 
Als parochie vinden wij het erg belangrijk om onze 
parochianen pastoraal nabij te zijn. Maar vaak weten wij niet 
van uw persoonlijke situatie. Dus stelt u bezoek op prijs vanuit 
de parochie of kent u misschien iemand in uw omgeving die 
een pastoraal bezoek op prijs zou stellen, neem dan contact 
op met het parochiesecretariaat. In overleg wordt gekeken 
wie van de pastores bij u op bezoek komt.

Wegwijzer in de Damiaanparochie

Het parochieblad Damiaan Helmond verschijnt 
4 keer per jaar in een oplage van 15.000 ex. 
De Damiaan wordt verspreid in de volgende 
wijken: Stiphout, Oranjebuurt-Zwanenbeemd, 
Mierlo-Hout, Brandevoort, Annawijk/Suytkade 
en Helmond-West. 
De Damiaan dient ook bezorgd te worden in 
brievenbussen met een ja/nee sticker. 

Heeft u de Damiaan niet ontvangen? 
Graag telefonisch melden tijdens kantooruren 
(09.00u – 17.00u) tel. 0492-845350. 
Of via het adres en tel. nummer van het 
Centraal secretariaat Damiaan 
(zie de wegwijzer op deze pagina). C

o
lo

fo
n ADVERTEREN 

Daniëlle Huissoon
danielle@adcommunicatie.nl 
T: 0492-845350

UITGEVER 
In opdracht van Damiaanparochie Helmond.
Adcommunicatie 
www.adcommunicatie.nl

DRUKWERK/VORMGEVING 
Adcommunicatie, Rik Aarts
www.adcommunicatie.nl

www.damiaanhelmond.nl

In het afgelopen schooljaar heb-
ben 21 kinderen zich voorbereid 
op hun Eerste Communie. Ze 
kwamen regelmatig samen om te 
leren over Bijbelverhalen en wat 
deze in onze huidige tijd aan be-
tekenis hebben. Ook leerden ze 
over de Eucharistieviering in de 
kerk en de belangrijke gebruiken 
in ons geloof. Op 10 mei hebben 
9 kinderen hun eerste communie 
gedaan in de St. Trudokerk en op 
17 mei hebben 12 kinderen hun 
Eerste Communie gedaan in de St. 
Luciakerk.

De vormelingen hebben zich ook 
een heel schooljaar voorbereid op 
hun Vormsel. Samen gingen we op 
weg, letterlijk, en hadden onderweg 
goede gesprekken, ook gingen we 
samen op stap naar Den Bosch om 
de kerststal te bekijken en te horen 
wat het leven in een klooster inhoudt. 
Ook hebben we samen stilgestaan 
bij wie of wat vormt mij, wat zijn 
mijn talenten, het belang van bidden 
en wat heb je nog aan je vormsel 
in deze tijd. Op 7 juni ontvingen 9 
kinderen hun vormsel uit handen 
van deken E. Seidel.

Eerste Communie en Vormsel

F| Bart van der AA.
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De Damiaan Jongerengroep groeit, hier-
door ontstond de wens om een eigen, vaste, 
veilige, inclusieve en gezellige plek om sa-
men te komen. Die plek komt er nu: in de 
schuur in de tuin van de Sint Trudokerk in 
Stiphout  gaan we aan de slag om het Da-
miaan Jongerenhonk te realiseren.

Het honk wordt een kleinschalige gezellige, 
warme, lichte, fijne plek waar de tienergroep 
maar ook de in oprichting zijnde groep 
jongvolwassenen elkaar kunnen ontmoeten, 
ontspannen, activiteiten ontwikkelen en 
organiseren. Een plek waar ze zich gezien 

weten en van waaruit ze initiatieven kunnen 
opzetten voor zichzelf en/of voor de mensen 
in onze parochie die wel wat extra aandacht 
kunnen gebruiken. Ook zal het dienen als 
uitvalsbasis voor de toekomstige activiteiten 
van de Damiaan Jongerengroep, waarvoor 
iedereen binnen de leeftijdsdoelgroep van de 
activiteit zich kan aanmelden. 

We zijn al goed op weg... maar kunnen uw hulp 
goed gebruiken!

Dankzij een mooie en voor ons zeer essentiële 
bijdrage van de Stiphoutse Vlooienmarkt 
kunnen we eindelijk aan de slag, maar 
we hebben nog hulp nodig om het honk 
gebruiksklaar te maken en in te richten. Waarbij 
de kluswerkzaamheden vanzelfsprekend 
worden verricht door de jongerengroep zelf en 
betrokken parochianen. 

Helpt u ons ook mee?
Voor de inrichting van het jongerenhonk 
zoeken we nog wat spullen. Wat hebben we 
nodig:

• Loungeset of bank en salontafel
• Grote loungekussens/zitkussens
• Kast/ kastjes niet te hoog
• Borden/bekers/bestek
• Tafelkoelkastje
• Waterkoker 
• Electrische verwarming
• Hangtafel
• Voetbaltafel als u er toevallig een heeft 

Daarnaast moeten we de houten schuur 
natuurlijk gebruiksklaar maken. Denk aan; 
isoleren gevelbekleding, ramen, verf etc.

Dus heeft u iets van de door ons gezochte 
spullen over dat een tweede of derde leven 
verdient? Of iets waarvan u denkt dat wij dat 
goed zouden kunnen gebruiken. Laat het ons 
alsjeblieft weten! Dan kunnen we samen met u 
kijken of we het een mooi nieuw plekje kunnen 
geven in ons Damiaan Jongerenhonk.
Of als u of uw onderneming ons jongerenhonk 
een sympathiek project vindt dat de moeite 
waard is en u kunt en wilt ons hierbij financieel 
of middels materialen ondersteunen/sponsoren, 
ook dan zouden we heel erg graag met u in 
contact komen. 
Mail/ bel/ bericht ons via de volgende 
contactgegevens: 
E-mail: 
jongerendamiaanhelmond@gmail.com
Telefoon/WhatsApp/SMS: 06 12836868 

Samen maken we van het Damiaan 
Jongerenhonk een plek vol vriendschap, 
creativiteit, warmte, verbinding en 
gemeenschapszin voor de jongeren binnen 
onze mooie parochie!

Bestaat één jaar!

Een droom wordt werkelijkheid: 

het Damiaan Jongerenhonk!

We blikken dan ook dankbaar terug op vijf 
mooie activiteiten:
- Boogschieten in juni 2024, o.l.v. 
boogschietvereniging de Haagse Rozenknop. 
- Een creatieve art piece-workshop verzorgd 
door de kunstenares Tessa Why in september. 
- Onze allereerste superleuke én spannende 
Damiaan Church Escape in november. Met 
dank aan Snackbar d’n Apostel. 
- Een knallend carnaval in de Parochie, mede 
mogelijk gemaakt door de Houtse Bazar in 
februari. 

- En op 17 mei: onze Foto-Bike-Quest. In 
het kader van de meimaand-Mariamaand, 
is onze tienergroep op een foto-fiets-
speurtocht gegaan naar de Onze-Lieve-
Vrouwe-Presentatiekerk in Ommel. Vanaf de 
St. Luciakerk vertrokken de jongeren op de 
fiets, met foto’s als routeaanwijzing, richting 
hun eindbestemming: het bedevaartsoord 
Ommel. Daar aangekomen werden ze 

hartelijk ontvangen door pastor Schevers, 
die hen meenam op een rondleiding. We 
zijn begonnen in de Mariakapel. Na een 
prachtige rondleiding in het aangrenzende 
Processiepark Mariaoord, eindigden we bij 
de Lourdesgrot voor een laatste opdracht. 
De dag werd feestelijk afgesloten met een 
gezellige barbecue en muziek, waarna de 
groep voldaan samen terugfietste.

En als afsluiter van het schooljaar was op 21 
juni onze spannende en hilarische Hunted 
St. Jan editie. We startten bij de zusters van 
het Missieklooster van het Heilige Bloed in 
Aarle-Rixtel. De tieners moesten ontsnappen 
aan de hunters om daarna met kompas, 
wat aanwijzingen en een walkie talkie, de 
veilige plaats te vinden. Ze moesten daarbij 
uit handen blijven van de hunters in het 
witte busje. De veilige plaats was bij het Sint 
Jansvuur bij de oude Toren in Stiphout, met 
dank aan Scouting Jan Baloys. 
Aan de deelnemende tieners van onze 
activiteiten dankjewel voor alle gezelligheid én 
op zondagmiddag 5 oktober is de volgende 
activiteit. Nadere informatie volgt nog dus 
houdt onze app/mail/fonzes/socials in de 
gaten. 
Tot slot: Wil je ook deel uitmaken van 
de Damiaan Jongerengroep en/of wil je  
meedoen aan en op de hoogte blijven van al 
onze activiteiten, meld je dan aan via:
e-mail: 
jongerendamiaanhelmond@gmail.com
Telefoon/WhatsApp: 06 12836868

Je bent van harte welkom! 

F| Deze impressies verwijzen naar een sfeer-
beeld van het toekomstige jongerenhonk. 

JongerengroepDamiaan

F| Damiaan Jongerengroep

Wat een jaar geleden begon als een klein initiatief om jongeren in en rond onze parochie 
samen te brengen, is inmiddels uitgegroeid tot een gezellige groep jongeren met een 
vaste kern van zo’n twintig tieners en als ‘leiding’ een aantal jongvolwassenen. We heb-
ben in het eerste jaar samen al veel moois meegemaakt!


